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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
CONCHİTA WURST 

DOGU EXSPRESİ 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 
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Editörler 


Garfik Tasanm 
Organizasyon 


Görsel Direktör 


Katkıda Bulunanlar 


Reklam ve bilgi için 


MART SAYISI 


Wurst 


Sevgili okurlarımız, 2018 yılının ilk sayısını sizler için sevgi 


ve mutluluklarla doldurmaya çalıştık. İlkbaharın müjdecisi olan mart 
ayı ve Sonbaharın müjdecisi olan içinde bulunduğumuz kış aylarından 
nisan ayına geçiş yaptığımız şu günlerde yüzünüden tebessüm içinizden 
sıcaklık hiç eksik olmasın.Hayat çok kısa bu yüzden sevdiklerinize 
söylemeyi planladığınız şeyleri ve hayellerinizi sakın ertelemeyin. 
Mutluluk çok yakınınızda ve hep yanınızda olsun. 

Dergimizin Mart sayısına konuk olan; Tuğba ÖZAY hakkında 
bilinmeyenleri ve merak ettiklerimizi sizler için kaleme aldık. Ayrıca 
dergimizin Mart sayısına özel olarak tüm sosoyal sorumluluk projelerine 
daha fazla ağırlık vermek istedik.Bundan sonra yayına giricek olan tüm 
sayılarımızda'da elimizden geldiği kadar sosyal projelerin tamamına 
destek sağlayacağız. 


Bizlere göstermiş olduğunuz yoğun ilginiz ve sevginiz için sizlere 
ayrıca teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Her çıkan yeni sayı için daha 
özenle ve ümitle sizlerin karşısında olmak bizim için ayrıca gurur 
verici bir tablodur. Bizlere vermiş olduğunuz bu heyecanı sizlerle 
beraber yaşamak istiyoruz. 


Tüm kadınlarımızın 08 Mart Dünya Çalışan ve Emekçi Kadınlar gününü 
Kutlarım. Bir sonraki sayımızda sizlerle beraber olmak,ümidiyle herşey 


gönlünüzce olsun. 


Hoşçakalın. 
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MEHMET ÇEPİÇ 


TUĞBA ÖZAY ,, İPEKTENOLCAY 


ARZU YANARDAĞ 
SERDAR SEVTEKİN TUNCAY TEZKÜSER 
ASLI KÖKÇE 
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KAP YEMEK 
KALP SEVGİ 


SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 


Sokaklarda Açlıkla Mücadele Eden Hayvanlar İçin 
“BİR KAP YEMEK BİR KALP SEVGİ” 
Projesine Siz de Destek Olun 


HayKonfed 


Hayvanların Yaşam Hakları 


bilgiohaykonfed.org 
553917 2797 


ww. haykonfed.org 
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— a 
agış öertifikai Özel Günlerinizde 
BD ÜN Hediye Almak, Çiçek Göndermek, 
ş Davetiye Vermek 
Yerine 


29 MUTLU GÜN KARTLARI 
Aç Bir Hayvanı Doyurabilir, 
Sığınabileceği Bir Kulübe 
Sağlayabilirsiniz. 


Bilgi İçin: bilgilhaykonfed.org 
Tel: 0553 9172797 


Özel günlerinizde “Mutlu Gün Kartları” ile aç bir hayvanı doyurabilir, sığınabileceği bir kulübe sağlayabilirsiniz.. 

Mutluluğunuzu paylaşacak sevdiklerinize Nikah Şekeri veya 
davetiye vermek yerine, doğum günü yada özel günlerde çiçek göndermek veya hediye almak yerine, BAĞIŞ SERTİFİKASI vererek “Hay- 
Konfed Mama ve İmdat Eli Bütçemize” katkıda bulunarak sokaklarda 
açlıkla mücadele eden hayvan dostlarımıza destek olabilirsiniz. 


“MUTLU GÜN KARTLARI” 
TEL: 0(553) 917 27 97 
bilgiGdhaykonfed.org 
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14 


TOM ROBBINS 


PARFÜMÜN 
DANSI 


“Oyunculluk uçarılık değil, bilgeliktir” 
diyerek çılgınlık derecesinde “oyuncul” 
romanlar yazan Tom Robbins, bu 
romahida hayatımızı var eden en temel 
kavramlar hakkında düşünmeye ve 
insanın doğayla ilişkisinin kopma 
sürecinin — anlatıldığı — düşsel/tarihsel 
bir yolculuğa çağırıyor bizi. Batıdan 
Doğu'ya, oradan da Yeni Dünyaya 
uzanan, ölümsüzlüğü kovalayan ve 
yüzyıllar süren bir yolculuktur bu. 
Bati, âcı çekmeyi! seven, mantığa, 
bireyciliğe “ve “üretime tapınanlarin 
'diyarıdır. Doğu, aşka, boş zamanâ, 
münzeviliğe, bilinmezliğe hayatında yer 
Veren insanların yaşadığı su ve parfün 
diyarıdır. 


Gece Hayatı, Moda, Magazin. Dj. Etkinlik Haberleri 


“CAVIRINLIR KAMASLATTN NOROĞLU1MOK GDNEY 


"Buenos Aires varoşlarında bir 
mahallede, Trajik Gazete ile 
Kör Pilot'u, kötü bir İspanyolca 
çevirisinden okuduğumda on 
bir-on iki yaşlarında olmalıyım. 
Ne olursa olsun, kişisel bir 
yaşantıya gönderme yapmak 
rum. Şimdi, öylesine uzak 
hayranlıkla, gönül 
borcuyla yeniden okurken, kendi 
bulduğuma inandığım, kendi 
biçemimce zamanın 
başka noktalarında. yeniden 
işlediğim masallar buluyorum 
onlarda. 


maa —— a” 
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vürn EsEsLERİ 


VLADIMIR NABOKOV 


yn 


LOLİTA e 


"Lolita, hayatımın ışığı, kasıklarımın 
ateşi. Günahım, ruhum, Lo-Li-Ta; 
Dilin ucu damaktan dişlere doğru üç 
basamaklık bir yol alır, Üçüncüsünde 
gelir dişlere dayanır. Lo-Li-Ta" 

Lolita okuru her zaman sarsacaktır. 
Brian Boyd Lolita'yı okumaya karar 
verdiğinde, lütfen onun son derece 
ahlaki bir kitap olduğunu unutma. 
Vladimir Nabokov (Edmund 
Wilson'a Bir Mektubundan) 
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AİLECEK ŞAŞKINIZ 


Yapım Yılı : 2018 
Filmin Türü : Komedi, Drama, Romantik 


Ferhat babasının şirketini devralan şımarık bir adamdır. Ferhat'ın sağ kolu, çocukluk 
arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan. Çalışanlara karşı çok nazik değiller. Bir gün 
Testoran sahibi ile arkadaş olacaklar: Ferhat, restoran sahibinin kızı Elif'e aşık oluyor. Ancak 
Elif natin ve saf bir genç kız değil. Özel eğitimleri ve üstün hizmetleri ile dolu kariyeri, sert 
karakteri ve akılsız zekası, Ferhat'ı çok daha zor hale getirecek. 
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JENNLFER LAWRENCE 


KIZIL SERÇE 


“Yapım yılı : 2018 
RED SPARROW Gösterim Tarihi : 02 Mart 2018 
Filmin Türü : Gizem, Gerilim 


Hayatta annesinden ve baleden başka tutkusu olmayan Dominika, geçirdiği 
bir kaza sonucu baleye veda etmek zorunda kalmıştır. Gelecek planları 
anda tuzla buz olan genç kadın, onun gibi üstün yetenekli gençlere 
bedenlerini ve zihinlerini bir silah olarak kullanmayı öğreten gizli istihbarat 
rgütü Sparrow School'a katılır. Zorlu ve sadistik bir eğitimden geçen genç 
kadın, programın şimdiye kadarki en tehlikeli öğrencisi olur. Dominika 
Y şimdi sahip olduğu güçle geçmişiyle yüzleşmeli ve sevdiği herkesin 
hayatı tehlikedeyken, Dominika'nın güvenebileceği tek kişi olduğunu 
söyleyen Amerikalı CIA ajanı Nathaniel Nash'le uzlaşma sağlamalıdır... 


IN GUNEMAS MARCH 2 


LABİRENT SON İSYAN e 


Filmin Türü : Drama, Romantik, Aksiyon 


Thomas ve arkadaşları Labirentten okurtulmalarının ardından 
hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan 
acımasız organizasyon WI.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile 
bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup 
kendini bir kez daha WI.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu 
mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını 
engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve 
arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar 
yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir. 


ŞAHAN GÖKBAKAR 


KAYHAN 


Filmin Türü : Komedi, 


Kayhan çevresinde temiz kalpliliği vet masumiyeti ile tahıfan 
biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun oldüğü 
okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski 
arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, 
o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde 
# kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla 
yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret 
eke iliini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden 
atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir. 
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AİLE ARASINDA 


Filmin Türü : Komedi, Drama, Romantik 


Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından 
bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi 
kendi yandaşlarıyla dünyâyı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın 
kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağrolan sonsuzluk 
taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir 


ÖZGÜRLÜĞÜN 50 TONU 


Filmin Türü : Romatik, Aksiytön, 


Anastasia ve Christian, yaşadıkları Zorlu ayrılıkların ve iniş çıkışların 
ardından nihayet mutlu sona ulaşmışlardır. Tutkulu aşkları, mikâh 
yüzükleri ye görkemli bir evlilik törehi ile mütlüSönalaşmıştır. Ancak 
,Anastasid'nın peşinedüşen Jack, çiftehuzufvermez. Anastasia'nınlüksve 
aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez dahâ sarsıntılara sahne olacaktır... 
Jamie Dornan ve Dakota Johnson, dünya çapında çok satan “Elli Ton” 
fenomeninin üçüncü bölümünden uyarlaran “Özgürlüğün Elli Tonu” 
filminde Christian Greyve-Anastasia Steele rolleriyle geri dönüyor. 


İLİŞKİ DURUMU; AÇIK İLİŞKİ 


Filmin Türü : Komedi, Drama, 


Anna ve Will, birbirlerinin ilk aşkıdır. Hayatlarındaki tüm ilkleri 
birlikte yaşayan evliliğin eşiğindedir. Will, Anna'nın 30. yaş gününde 
ona evlenme teklifi etmeye hazırlanır. Bu sırada arkadaşları ile 
yemeğe çıktıkları bir gün içlerinden biri sarhoş olur ve evlenmeden 
önce onların başka insanlarla birlikte olmaları gerektiğini söyler. Çift 
arkadaşlarının bu dediğini başta şaka olarakalgılasada Anna, bir süre 
sonra ciddi olarak düşünmeye başlar. İlişkilerinin sağlamlığını test 
etmekiçin ikisinin de bir süre başka insanlarla görüşmesi gerektiğini 
düşünen Anna, Will'ideiknaederekbaşkainsanlarlagörüşmeyebaşlar. 


1 8 Gece Hayatı, Moda, Magazin. Dj. Etkinlik Haberleri 


08 Mart Dünya Kadınlar 
Gününe Ozel Film 
Tavsiyeleri 


NHAM $ŞŞ KIZLAR BAĞIRMAZ FRANCE HA 


ET MAİNTENANT ON VA İT'S A FREE WORLD 


Ni 
W al 


i) 
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Fransa'nın Kuzey doğusunda | V 


yer alan Alsace bölgesini, çoğu —-— 
kişi bilmez! Bilenler içinse ilk 
sırada yer almaz. Paris dururken ne işimiz var Alsace'de 
diyebilirsiniz. Fransa'da bulunan bu güzel ortaçağ köyü Colmar bölgesinde yer almaktadır. Kendine has mimari yapısı 
ile Alsace üçgen çatılı ahşap 
destekli ortaçağdan kalma 
tarihi evleri çeverleyen doğal 
güzelliğe sahip nehirleri ve 
üzüm bağlarıyla, Avrupanın 
diğer şehrilerinden ayrılmaktadır. 


LA 
el 


xa 
.—. : 
." 


— 


Li 


Gzilnenikiğei iye. * 
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Isace bölgesi, Almanya ile Fransa 
arasındaki sınırı 
oluşturan Ren 
Nehri'nin batısın- 
da, yer almaktadır. 


Fransa, İsviçre ve Almanya'ya 
komşu olan bir bölgedir. Alsace 
Bölgesi savaş sırasında Fransa ve Almanya arasında gidip 
gelmişitr. Dolayısıyla iki ülkenin 
kültütüründen derin izler taşımaktadır. 

Alsace'de bulunan evler 
kendine has, ahşap ve yarı 
ahşap evlerden oluşmaktadır. İ 
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i/sace geldiğinizde 
İgözlerinizi karşko- 
İnulamaz çekicilik- 
İ teki yapılarından 
| İalamayacaksınız. 
Alsace rengârenk çiçekleri ve 
evleriyle mimarisiyle, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Ayrıca 
arnavut kaldırımlı sokaklarıyla 
ünlüdür. Özellikle renkli evleri o 
kadar tarih kokuyorki, insanlar 
buraya geldiğinde gerçek olamaz hissi uyandırıyor. 


Savaş zamnında kültüründen etkilendiği Fransa ve Almanya'nın 
izlerini mimarisinde taşıyor ve 
evlerde tarih kokusu yayılıyor. 
Buraya gelipte bu bölgeye kapılmamak çok zor. Köyün en yüksek 
tepesinde bulunan ve köye hakimiyetini gösteren tarihi kalesi 
bulunmaktadır. Burası Alsace'nin 
tarihi kimliğini fazlasıyla ön plana çıkarıyor. 


Alsace bölgesi geri I.Dünya 
Savaşı sırasında iki ülke 
arasında kalan bir toprak parçasıydı. Alsace Bölgesi asma ağaçlarının yetişmesi için en elverişli 
bölgedir. Bu bölgeye getirilen 
ilk asmalar 16. yüzyılda Macaristan'dan getirilmiştir. Özellikle 
şarap üretiminde kullanılmıştır. 


Asma ağaçları Alsace ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.Bölgede şarapçılığın 
yeniden doğuşu ise İkinci Dünya 
Savaşı'nın sonlarıda başlamıştır. 
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Alsace bölgesi tarihe 
meydan okurcasına 
yüzyıllık eski ve şato 
tipi evleriyle'de çok 
ünlü ve meşhur bir 
yer, fakat çoğu kişi 
adını bile bilmiyor. 


Birbirinden güzel köylere ev sahipliği yapan bu bölge hak ettiği ilgiyi görmüyor. Bir 
yanda şarap bağları 
bir yanda; kendine 
özgü evleri diğer yanda rengarenk masal 
gibi bir yerde gezintiye çıkıyorsunuz. 


Her sokakta her evde 
bir başka güzellik, bir 
başka detay göze çarpıyor. Evlerin önüne 
asılmış rengarenk çiçeklerle dolu bir baş 
ka güzelleştiriyor. 


Alsace Bölgesi genel 
olarak güneşli ve nem 
oranı çok düşük bir bölgedir. Bölge, kısa süre 
içinde beyaz şaraplarıyla ünlenmiştir. 


Alsace'de akla ilk olarak şarap yolu gelmektedir. Şarap yolu 
bu bölgede en bilinen 
yerdir. Şarap yolu denilen yolun uzunluğu ise 
190 kilometredir.Bu yol 
özellikle, üzüm bağları 
arasında çok virajlı yollara sahiptir. 


Şarap yolu üzerinde bir çok şarap üreticisi 
bulunmaktadır. Bu bölgede her yıl düzenli 
olarak 30'un üzerinde festivaller düzenlenmektedir. Alsace Bölgesi bitki örtüsü olarak 
yemyeşil dağlara ve ormanlara, ev sahipliği 


yapmaktadır. 
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* 1. Dünya Savaşının özel sebepleri arasında yer alır. 
* Fransa ile Almanya arasında sorun olmuştur. 


* Zengin demir ve kömür yataklarına sahip bir bölgedir. 


ya'nın eline geçmiştir. 


*1. Dünya Savaşı sonrası tekrar Fransa'nın eline geçen 
bölge, Il. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından ele 
geçirilmişse de Almanya'nın yenilmesiyle tekrar Fransa'nın eline geçmiştir. 


* Bölgenin el değiştirme süreci FAFAF (F:fransa, A:Almanya) 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* *Daha önce Fransa'ya ait iken Sedan Savaşı ile Alman- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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M ALSAS'AMEZAMAN GİTMELİ? 

, 
, Alsace genel olarak yağmurlu ve çok serin olduğundan; buraya seyahat 
. edilecek ise 1 Mayıs — 15 Eylül tarihleri arası daha uygundur. 


ALSACE” DE NE YEMELİ? 


Fransız ve Alman kültürünün ortak noktası olan Alsace'de hem Alman hem 
Fransız kültütrünün ortak meyvesi olan yemekleri bulabilirisniz. Et yemekleri daha ağirlikli olmakla beraber dikkat çeksede değişik tatları ve kombinasyonlari ile, Fransiz mutfağinin lezzetli yönüne şahitlik edebilirsiniz. Genelde 
yemeklerde sosis ve mercimek gibi karışımları daha ağırlıkta olarak kullanılmkatdaır. Şarapta bekletilen yemekler özenle marine edilerek farklı tatlar- 
da sunuluyor. Alsace'de sizi ilginç yemekler bekliyor. 


...................................... 


AALSAS'TA NEREDE KONAKLAMALI? 


VU | Alsace ve Colmar çevresinde üzüm bağları çevresinde panaromik manzarası ve eşsiz doğal güzellikleriyle kaplı üzüm bağlarının içerisinde, şato 
görünümlü özel dekore edilmiş otel, pansiyonlar bulunmkatadır. 
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08 Mart Dünya Çalışan ve 
Emekçi Kadınlar Günü 
Kutlu Olsun. 


Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadı 1 
8 Martta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarat 
mış uluslararası bir gündür. İnsan hakları ti 
siyasi ve sosyal bilincinin geliştiril! i 
sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılı 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya | 


.. 


Dünya Kadınlar Günü Tarihçesi 


ABD'nin New York kentinde bir 
ikasında; çok ağır çalışma 


koşul uzuniş günleri ve buna 
kal düşük r. Koşulların 
“geçen gün daha da dayanılmaz 


hale gelmesi, kadın işçilerin artık tahammül sınırını zorlamaya başlamıştır. 
Greve çıkma kararı alan kadınlar, taleplerini de şu şekilde açıklamıştır. 

“Daha iyi koşullarda çalışmak, 
10 saatlik iş günü, eşit işe, eşit ücret...” 
40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma 
koşulları talebiyle greve başlamıştır. Bu 
sırada çıkan olaylar sırasında fabrika 
içinde şüpheli bir yangın başlamıştır. 
129 kadın, yangında hayatını kaybetmiştir. Takvimler 8 Mart 1857'yi 
gösteriyordu. İşçilerin cenaze törenine 
10.000'i aşkın kişi katıldı. Almanya 
Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden 
Clara Zetkin , bu olayın ardından 8 
Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak 
anılmasını öneri olarak sundu ve öneri 
oy çoğunluğuyla kabul edildi. 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 


Mart 1911'de Almanya Ve İsviçre'de 


anıldı. Anmaların 8 Mart olarak 
değiştirilmesin. de Moskova'da düzenlerien 3. Uluslararası 


Kadınlar Konferansı'nda karar verildi. ABD'de de ise 1960'lı yıllarda 
anılmaya başlandı. Bi iş Milletler, 66 yıl sonra 8 Mai “Dünya 
Kadınlar Günü' olarak kabul etti, 


Türkiye'de 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 
yılında “Emekçi Kadınlar Günü” 
olarak kutlanmaya başlandı. 1975 
yılında ve onu izleyen yıllarda daha 
yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, 
kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. 
"Birleşmiş Milletler Kadınlar On 
Yılı” programından Türkiye'nin de 
etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 
“Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak ülkemizde kutlanmaya devam 
edilmektedir. & Kaynakça: Wikipedia 


İConchita Wursti 


SARKICI - MODEL - DRAG 
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Thomas Neuwirth kısa adı “Tom” olan sanatçı 06 Kasım 1988'de Avusturya 
Gmunden'de dünyaya gözlerini açmıştır. Ası/ mesleği modellik olan sanatçı 
bunun yanı sıra profesyonel olarak müzik eğitimini tamamlayıp şarkıda 
söylemeye başlamıştır En bilinen yönü ise Eurovision'da drag rolü ile sergilediği 
canlı performansıdır. Eurovision'da çok farkl alışılmışın dışında bir görüntü 
sergileyerek farklı görünümüyle beraber isim olarak Conchita Wurst, ismini 
kullanmaktadır. Avusturyalı şarkıcı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 
gerçekleştirilen 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya Yı “Riselikea 
Phoenix“ isimli şarkıyla temsil etmiş o dönem Eurovision'da birinci olmuştur. 
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Conchita Wurst'un hayali karakteri, Avusturyalı şarkıc ve çekici sanatçı Tom Neuwirth tarafindan hayata 
geçirildi. Conchita varlığını Tom'un ayrımcılığa karşı 
uzun süren mücadelesine borçludur. 


Sonuç olarak, çarpıcı bir bildiri hazırladı - sakallı bir 
kadın. “Farklı” ve “normal” gibi 
terimlerin yanı sıra mesajını 
tüm dünyaya en görünür ve 
açık şekilde taşımak için aracyla ilgili tartışmalar için kata- 
#izör haline geldi. Görünüşler 
cinsiyetler ve menşe ülkeleri 
bireyin haysiyetine ve özgürlügüne gelince önemsizdir. 


sakallı divan Conchita Wurst 
olarak, sanatçının ilk 7Vperformansı, Avusturya ulusal 
televizyonunda yayınlanan 
“The Big Chance“ ad döküm 
şovunda 2011 yılında gerçek- 
Jeşti. “Rise Like A Phoenix” ad 
şarkısıyla Conchita, 2014'te 
Kopenhag'da 59. Eurovision 
Şarkı Yarışması'nı kazandı. Bu 
an, “Biz durdurulamıyoruz!“ Zaferini dile getirerek 23- 
manla yakalandı ve LGBTIG için bir gecede sansasyon 
ve global büyükelçilik oldu. Topluluk. 


Sahne varlığı, bir şarkıcı, uluslararası moda dünyası- 
an yıldızı ya da siyasi arenada olduğu gibi sofistike ve 
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klasik eğlenceleri garanti eder - güçlü saygı ve sevgi mesajı 
herzaman parlar. Karl Lagerfeld ve Jean Paul Gaultier gibi 
tasarımcılara ham verdi, kendi gösterisi ile Paris'teki Crazy 
Horse deki izleyicisini büyüledi ve BBC'nin tanınmış sunucusu 
Graham Norton'u yaptı ve konukları övgülerini söyledi: “Sen 
bizim birçok kişinin cevabı sensin Sorular. “Kisa süre sonra 
Hollywood'u” Golden Globes 
“ta büyüledi. 


Ekim 2014'te Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret ederek 
BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-moon ile bir araya geldi. 
Ban, özellikle hoşgörüsüzlük 
ve ayrımcılığa karşı savaş 
konusundaki kararlılığına övgüde bulundu ve performansını “insan hakları eğitiminin 
heyecan verici bir anı” olarak 
niteledi. 


“Conchita Olmak” 


Sahne personeline ve ego 

değişime olan ii seviyesi 

yüksektir Conchita'nın hayatıyla ilgili konuşması İçin 
yeterli sebep. “Being Conchita” adlı kitabında açığa çıkaralığı 
genç ama çok olaylı bir hayat. Kitabın Almanca sürümü Mart 
2015'te yayınlarken İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İsveççe ve Fince çevirileri kısa süre sonra açıkladı. 
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“Conehita” 


Conchita Wurst'in en büyük tutkusu dalma müzik 
olacak. Onun “Heroes” adı single” Kasım 2014'te 
piyasaya sürüldü ve onu “You Are Staped" birkaç 
ay sonra izledi. Beklenen stüdyo albümleri piyasaya 
çıkmadan bile Conchita, üç Amadeus Avusturya 
Müzik Ödülleri'ne aday gösterildi ve “Yılın Kadını” 
ve “Yiln Şarkısı” ("Rise Like A Phoenix”) ve “Yin 
Videosu” (“Kahramanlar” için), 


İk albümü “Conehita” Mayıs 2015'ün ortasında 
piyasaya çıktı ve bir hafta içinde Platin statüsünü 
kazanmıştır. Güç baladlarından dans pistine olan 
dolgu malzemelerine, Swing'den Pop'3 kadar, Eurovision Şarkı Yarışması 2014'ün galibi “Conehita” 
başlıklı ik albümündeki becerilerinin tüm alanını 
gösteriyor “Aşklarının Renkleri” ve “Fırtınalar”ın 
sürüklediği vuruşlar, “Sanatsal Düşler” ve “Fırtınafar” gibi pek çok müzikal taş bulunacak. Vücut Dışı 
Deneyim ?“ Nerede Tüm İyi Adamlar Gone “n sal- 
Janan pirinç bölümü. 


2016'da Conchita, canlı grubu ve Avustralya daki 
Syaney Opera House'da satılan bir konserle ilk solo 
turnesine çıktı ve onu Viyana Senfoni Orkestrası, 
Bruckner Orkestrası ve diğerleri ile konserler izledi. 
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LGBT1 topluluğu için Büyükelçi 

Conchita, 2017'de, Avrupa'nın en büyük yaraım etkinliği olan 
Life Balla ev sahipliği yapmış ve HIV / AIDS'li insanları desteklemiştir. Conchita, 2016'da Furopride Amsterdam'ın büyükelçisi 
ve World Pride Madrid 2017'e misafir yılalızı ve 2019'da gelecek Furopride Venna'nn ana büyükelçisidir. Kendi hayatının 
kahramanı olmak, ayrımcılık yapılmadan veya şiddet olmadan 
kendi kaderini belirlemek, sevgi ve saygı ile durdurulamaz. Conchita, moda dünyasının yanı sıra bir sanatçı olarak ya da tüm 
insanların haysiyetini savunan bu derin insan mesajına da sadık 
kalmaya devam ediyor. 


Ödüller 

» Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi 

* Durdurulamaz: Conchita Wurst Ödülü 

* Berlin Soul of Stonewal/ Ödülü 

* Premio Madrid Orgullo-Muestra-7 Ödülü 

» Goldener Rathausmann Avusturya 

» Outtv Yin Medya Şefi Ödülü 

* Tutum Ödülü 

* The Communicator of the Year W/, A 

* Eurostar Ödülü Oikolimes.com 

* Yilin Videosu, Amadeus Avusturya Müzik Ödülleri 

* Yilin Şarkısı, Amadeus Avusturya Müzik Ödülleri 

» Yilin Kadın Sanatçısı, Amadeus Avusturya Müzik Ödülleri 
» En Heyecanlı Yilin TV Anıtı, Romy Ödülleri 

*Jean-Caude Letiste Ödülü, Köln 

* Tolerans Ödülü, Gala Genişliği die Gewaft 

* Özel Yükselen Yıldız Ödülü, Simge LGBT! Ödülleri, İngiltere 
* 2016 Yılının Sanatçısı, Amadeus Avusturya Müzik Ödülleri 
» “Win Ünlüleri"adayı, Avustralya 16871 Ödülleri 2018 


Kaynakça: http Ywww.conchitawursi.com 
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Doğu Ekspresi 


TCDD Taşımacılık AŞ'nin Ankara-Kars seferini yapan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu 
Ekspresi treni, yolcu kapasitesini her geçen gün artırıyor. Doğu Ekspresi 2016-2017 yılları arasında popülerliğini arttırmıştır. Kar eşliğindeki manzaraları görmek için Aralık, ve Ocak ayında 
bölgeye daha yoğun seyahat edilir. I 
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Doğu Ekspresi, Ankara'dan 
başlayıp, Kars'a kadar TCDD ile tren 
yolculuğu yapmanızı sağlayan çok 
eski bir geçmişi olan eksprestir. 


İlk zamanlar İstanbul — Kars arası 

olan hat, Yüksek Hızlı Tren sayesinde kısaltılmıştır. Başlangıç yeri olarak Ankara konumlandırlımıştır. 


Doğu Ekspresi ile seyahat ederken 
harika manzaralara ve tarihi yapılara şahit olabilirsiniz. Gezmeyi, 
seven ve yeni yerler keşfetmeyi sevenlerin vazgeçilmezleri arasında 
yer alabilir. 


Doğu Ekspresi Türkiye'nin iç 
Anadolu bölgesinden başlayıp, 
Doğu'ya kadar uzanan bAnkara 
— Kırıkkale — Kayseri — Sivas — Er- 


zincan — Erzurum — Kars istikametinde giden çok eski ekspres 
tren hattıdır. 
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VAGONLAR 
Trende 4 çeşit vagon bulunmaktadır. 


1-) Pulman Vagon (Normal Koltuklu Vagonlar) 

2-)Örtülü Kuşetli Vagon (Oda şeklinde 4'er kişilik, Koltuklar ve Ranza 
şeklinde ayrıca yatak olabiliyor. 
3-)Yataklı Vagon (Oda Şeklinde 
2şer kişilik, ayrıca içerisinde buzdolabı, masa, lavabo bulunmaktadır.) 

4-) Yemekli Vagon (Trenin Restaurantının bulunduğu vagondur. 


Salon Vagon 
SALON (1) Hem iş seyahatleriniz hem 
de sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz özel günler 
için tüm beklentilerinizi karşılayan salon vagon; 
toplantı ve sohbet amaçlı salon bölmesi, suit oda, 
özel duş-wc-lavabo sistemi, iklimlendirme (soğutma, ısıtma, havalandırma), otomatik aydınlatma 
düzeni ve diğer benzersiz özellikleriyle konforlu bir 
ortamda çalışarak seyahat etme olanakları ile yolculuğu keyfe dönüştürmek isteyenleri bekliyor. 
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SALON (2) 8 kişilik oturma grubu, LCD TV, DVD Pla- 
yer, müzik yayın sistemi bulunmaktadır. Toplantı Masası: 8 kişilik toplantı yapılmasına uygun masada personel çağrı düğmesi 
ile elektronik cihazlar ve bilgisayar kullanımı için elektrik sistemi 
bulunmaktadır. 


. Suit Oda: İki kişi için yatma, oturma ve çalışma imkanı, özel 
duş-WC-lavabo sistemi, minibar, gardrop ve personel ile haberleşmek için dahili telefon bulunmaktadır. 

. Kompartman: İkişer kişilik 3 adet yataklı kompartman. 

. Isıtma ve Soğutma Sistemi: Otomatik iklimlendirme sistemi 


(soğutma-ısıtma-aydınlatma) 


Konferans Vagonu 


Kuruluşundan bugüne güven ve 
konforun adresi olan TCDD, sanayici ve iş adamlarımıza Konferans Vagonu ile özel bir hizmet 
sunuyor. İş seyahatlerinizde 
ihtiyaçlarınıza cevap verecek bu 
vagon tüm imkanları ile hizmetinizdedir. 


Konferans Vagonunun özellikleri 


* 26kişilik toplantı masası ve 


koltukları, 

* 21 kişilik Business Class Pulman Koltuk, 

* Scaner-Faks-Renkli Printer-Fo- 


tokopi Compact Cihazı, 

* DVD Playerli ev tiyatro siste- 
Mİ, 

» 42” Plazma TV, 

* FM Radyo, 

* 19”1CD Monitör, 

» Projeksiyon cihazı ve perdesi, 
* Konferans Sistemi 


Kaynakça; TCDD (Türkie Cumhuriyeti Devlet Demir Yalar) 
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18 Mart 1915 sabahı Çanakkale Boğazı'nın mavi 
sularında azametli bir müttefik filosu Marmara'ya doğru seyretmeye başlamıştı. Bu, döneminin en donanımlı 
deniz kuwvetlerinden biriydi. 


Çanakkale sularında seyreden bu deniz armadasının sahibi, o devrin büyük siyasi gücü İngiltere ile ona 
yakın bir gücü temsil eden Fransa idi. Bu bir koalisyon 
gücü idi. İngiliz askeri gücü, bütün okyanuslarda ve denizlerde hâkimdi. Diğer dünya güçlerini yenmiş, üstünlüğünü kabul ettirmişti. 


Çanakkale Boğazında seyreden gemiler, bu yüzden kendilerinden emin ve büyük bir mağruriyetle yol 
alıyorlardı. Hedef İstanbul'du. Yani dünyanın kıdemli 
devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. İngilizler ve Fransızlar, 1. Dünya Harbine karşı cepheden 
girmiş bu devleti cezalandırmak ve en kısa yoldan işini 
bitirmek istiyorlardı. Bir taraftan da esas rakipleri olan 
Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarını 
da güneyden kuşatmış olacaklardı. 


Boğazdaki donanma kendinden emindi. Müttefiklerin zaferden hiç şüpheleri yoktu. Londra gazeteleri- 


ne göre “İstanbul yakında çöplüğe dönecekti”. Aslında 
dünyanın geri kalanı da Osmanlı Devletinin sonunu gör- 
me kanaatiyle acıyarak bakıyordu. 


Ancak! Beklenen olmadı. 18 Mart 1915 günü 
boğazın dar mevzilerinde patlayan Türk topları, beklenenin tam tersine bir gelişmeyi adeta bütün dünyaya 
haykırıyordu. Yenilmez denilen müttefik donanması, 
Mehmet'çiğin imanlı göğsüne çarpmıştı. Arkasından deniz içinde hasmını bekleyen Nusrat'ın döktüğü mayınlar 
da patlamak için sıraya girmişler, beklenen vazifelerini 
bihakkın yerine getirmişlerdi. Tam altı saat gibi kısa bir 
zamanda bileği bükülmez armadadan sekizi devre dışı 
kalmıştı. 


Sonuç 


Mehmet'çik için büyük bir zafer 
Müttefikler için büyük bir hüsran 
Dünya için büyük bir sürprizdi 


Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak 
üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyorum. 
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18 MART 


ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
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Turkiye Omurılık Felçlileri Dernegi 
Aralıksız olarak Engellilere umut ışıgı olmaya 
ÜEV 


am ediyor. 


1998 yılında kurulan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
(TOFD); engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı 
amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren ve yeni projeler üzerinde var gücüyle çalışan TOFD; engellilere umut 
ışığı olmaya devam ediyor. 1983 yılında sığ suya atlaması sonucu omurilik felçlisi olan Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği (TOFD) Kurucusu ve Başkanı Ramazan Baş ile 
derneğin faaliyetlerini ve projelerini konuştuk. 


ürkiye'de engellilere acınacak insan olarak bakılmasının 

kendilerini üzdüğünü ifade eden Ramazan Baş, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu görüş, engelliler sokağa çıkma- 

ya başladıkça, sanatın ve sporun içine katıldıkça, meslek 

ve istihdam edildikçe değişmeye başladı. Engelli insanlar 

saygınlık kazandı. Bana mesleğin ne diye sorduklarında 
“İyiliğe ihtiyacı olanla, iyilik yapmaya ihtiyacı olan insan arasında köprü görevi görüyorum" diyorum. Lütfen köprüler kurun, sevgi köprüleri 
oluşturun. Türkiye'nin buna ihtiyacı var.” 


“Tüm ortopedik engellilerin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” 

Ramazan Baş; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ni kurma fikrinin nasıl doğduğunu ve derneğin hangi projeleri 
hayata geçirdiğini ise şöyle anlatıyor: “Derneği, hem engellilerin sorunlarının çözümü hem de yeni oluşabilecek kalıcı 
sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu anlamda bilinçlenmesini sağlamak üzere 1998 yılında kurduk. O günden bugüne öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin; tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının 
çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları 
nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla 'Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde bulunuyor.” 


“Engelliler değil, engelleyenler var” 

Engellilerin değil engelleyenlerin ve engellenenlerin olduğunu söyleyen Baş: “Benim önümdeki 10 santimetre 
bir basamak sanatı yapmama ve işe gitmeme engel oluyor. Ama sizin önünüze de 2 metre bir duvar örseler siz de aynı 
şekilde engelli oluyorsunuz. O zaman öncelikle engelleyenlere seslenip “Lütfen şu duvarları kaldırın* demek istiyorum” 
şeklinde konuştu. 


“Sokakta bana dokunmalarını istiyorum” 
Sokakta gezerken insanların dikkatini çekmek için onlardan yardım istediğini belirten Baş: “Bir basamak gördüğümde 'Bana yardım eder misin?” Diyorum. İnsanlar bana dokunsun, o engeli nasıl aşacağımı görsün istiyorum” dedi. 


“Uyarı levhaları konulsun!” 

Türkiye'de 120-150 bin omurilik felçlisinin olduğunu ve her yıl ortalama 2000-2500 kişinin çeşitli kazalardan 
dolayı felç kaldığını söyleyen Baş: “Ancak net bir istatistik yok. Haliyle kaç kaza olmuş, kaçı ölümle sonuçlanmış, kaçı 
hayatta bilmiyoruz. Almanya'daki Omurilik Felçlileri Derneği yöneticilerinden biri geldi. “Siz de kaza nedenleri üzerine 
istatistik tutuluyor mu?” Diye sordum; “Bu nasıl soru! Tabii ki; incir ağacından düşenleri bile biliyoruz” dedi. Bir omurilik felçlisinin devlete maliyeti ortalama 4 milyon dolar gibi hesaplanıyor. Ama Türkiye'de çoğu yerde, “Burası sığdır! 
Atlamayın” diye uyarı lehvası bile yok. Amerika'da ve Avustralya'da uyarı levhalarıyla bu kazaların yüzde 70'i önlenmiş. 
Bizde o bilinç yok” açıklamasında bulundu. 
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“Hedefimiz Türkiye şampiyonası” Baş: “Engellenerek yaşamaya, zorunlu bırakılmış amatör 
Ramazan Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizlere güzel bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın, özgürce ve dışlanhaberlerimiz de var. Tıpkı Ampüte Milli Takımımız gibi madan dans edebilmek için verdiği mücadelede karşılaştığı 
Türkiye'yi Avrupa da temsil etmeye hazırlanan güçlükleri anlatıyor. Gerçek yaşamdan esinlenerek 


oluşturulan “Rüya ve Maskeler”in hikayesinde 
çağımız insanının, insan sorununa/engelliye 
olan ilgisizliği, ötekileştirmedeki başarısı 
ve yabancılaşmasını ele alıyor. Aynı 
zamanda; mücadele edildiğinde, 
toplum üzerinde nasıl da etkileyici 
rolde olunabildiğini, empati yapıldığında birlikte aşılamayacak 
hiçbir engelin bulunmadığını 
anlatmayı amaçlıyoruz. 


bir takımımız var. Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü 

(OFSK)'nin omurilik felçli lisanslı Bilek Güreşi Sporcuları, mart ayında düzenlenecek olan Türkiye 
Bilek Güreşi Şampiyonası'na 
hazırlanıyorlar. Haftanın 

üç günü olmak üzere Milli 
Antrenör Mustafa Tavuskarlı eşliğinde antrenmanlar devam ediyor. 

Engelsiz dansçıların empati ya- 


OFSK'nin amacı genel parak, engelli dansçıların sorun- 


olarak, başta omurilik felç- larını aşmada oynadıkları rolün 
lileri olmak üzere ortopedik de anlatıldığı bu projede; Rüya 
engelli ve engelsiz üyelerini ve Maskeler'i sergileyen ekip; 5 
sportif etkinliklere yönelterek ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 8 


Türk sporuna katkıda bulunmak; engelsiz, toplam: 14 dansçıdan oluşuulusal ve uluslararası çapta yapılan yor. Dans gösterisi TOFD Hüsnü Ayık Baorganizasyonlara katılmak, organizas- kım Merkezi" destek amacıyla sergileniyor. 
yonlar düzenlemek, söz konusu branşlarda TOFD Hüsnü Ayık Bakım Merkezi'nde, 18 yaşını 


yarışmalara katılmak ve spor kulüpleri kurmaktır. doldurmuş, bakımını üstlenecek kimsesi olmayan, eko- 
Önce Türkiye ardından Avrupa Şampiyonası yolculuğu- nomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan omurilik felçlileri 
muz ve maratonumuz için sponsor arayışlarımız devam (Ücretsiz yararlanıyor. 

ediyor.” 


Bakım merkezinin tüm ihtiyaçları ve giderleri top- 


Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi lumsal dayanışma halinde, destekçilerin ve bağışçıların 
TOFD Sanat Atölyesi'nin projesi olan, Rüya ve Maske- katkıları ile dernek tarafından karşılanıyor” diyerek konuş- 


ler Dans Gösterisi hakkında da bilgi veren masını tamamladı. 
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#engellerikaldır 


Türkiye Omurilik ferçlileri Derneği Rüya ve Maskeler 
Dans Gösterisi'nin Tarihlerini adresinden 


edebilirisniz. 


© 25 Mart Yunus Emre Kültür Merkezi 20:00 
© 22 Nisan Yunus Emre Kültür Merkezi 20:00 
e 27 Mayıs Yunus Emre Kültür Merkezi 20:00 
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23.......0000000000000000809000 


Gece Hayatı, Moda, Magazin. Dj. Etkinlik Haberleri 


Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi 


Bakım merkezimiz, bağışlarla 2009 yılında Büyükçekmece Gürpınar'da 24 yatak kapasitesiyle kuruldu. Ağır bakıma muhtaç, ekonomik yoksunluğu olan ve bakacak kimsesi olmayan omurilik felçlileri için hizmet veren bakım merkezimiz, uzman sağlık çalışanları ve kaliteli ekip ile engellilerin de aktif olarak yer aldığı yönetim modeli ile hizmet veriyor. 


Bakım merkezimiz tamamen ücretsiz olup, gönüllü kuruluşlar, kişiler ve değerli bağışçılarımızın destekleriyle 
ayakta kalıyor ve hizmetlerini sürdürüyor. Amacımız; sanatsal, kültürel, sportif vb. faaliyetlerin yanı sıra engellilerin hayatlarını bağımsız bir şekilde devam ettirebilmeleri için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerimizde, engellinin yaşam 
şartlarını iyileştirmek, meslek ve hobi kazanımlarına yardımcı olmaktır. 


Engelleri aşmamız ve daha iyi hizmetler sunabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Değerli kurum/kuruluşlar ve 
bağışçıların; derneğe yapacağı nakdi ve sosyal sorumluluk bağışlar ile Hüsnü Ayık Bakım Merkezimizin bakım, onarım 
ve tıbbi ihtiyaçlarına destek olabilir, onların yüzündeki gülümseye sebep olup, engelleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olabilirsiniz. 


Hüsnü Ayık Bakım Merkezi Hesap Numaramız: 
Hesap Adı: TÜRKİYE OMURULİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ 
Banka Adı: T.C ZİRAAT BANKASI 

Şube Adı: ATRIUM — 1672 

Hesap No: 11366055-5019 

IBAN No: TR 15 0001 0016 7211 3660 5550 19 


Açıklama: Bağışçı Adı Soyadı- İletişim Bilgisi 
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Hüsnü Ayık Bakım 
Merkezinden Hikayeler . 


“Hayata yeniden bağlandım” 


Zekiye Kara: Maalesef kanser hastalığına 
yakalandım. Bu haberi duyduğumda sanki 
dünya başıma yıkılmıştı. Evde kalsam ölecek 
gibiydim. Beni, Hüsnü Ayık Bakım Merkezine 
kabul ettiler. Ve burada yaşama daha sıkı 
sarıldım; hastalığımı da unuttum diyebilirim. 
Burada farklı aktivitelerimiz var. 24 saat 
boyunca hemşireler ve fizik tedavi bakım 
elemanları hayata bağlanmama yardımcı oldular. Burada yaşadığım için çok mutluyum. 
Arkadaşlarım çok sıcak davranıyor ve personeller çok ilgili. Buradan tüm bağışçılarımıza 
sesleniyorum. Lütfen bizleri unutmayın! 


“Dünyadaki cennetim” 


Yaşar Korkut: Ben buraya adeta dünyadaki cennet diyorum. Buraya 
geldikten sonra hayatım tamamen değişti. Daha önce var olan yatak 
yaralarım iyileşti. Birçok sosyal etkinliklere katılmaya başladım. Kara 
kalem, resim, yağlı boya resim, şiir yazmaya ve şiirler okumaya başladım. Arkadaşlarımla kaynaştıktan sonra burayı aile gibi görmeye başladım. Ben burada çok ama çok mutluyum. Bağışlarınız bizim için değerli, 
bizlere umut olun. 


“İyiki Hüsnü Ayık Bakım Merkezindeyim” 


Şahin Özkan: Binlerce, hatta on binlerce kötü şartlarda yaşamakta 
olan arkadaşlarımızın çekmekte olduğu sıkıntıları çok iyi tahmin edebiliyoruz. Çünkü ben Hüsnü Ayık Bakım Merkezine gelmeden önce benzer 
sıkıntıları yaşadım. İyi ki buraya gelmişim. Burada her şeyin en iyisi 
bizlere sağlıyor. İstediğimiz her an 7/24 sağlık ve destek personellere 
rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. 


“Engelleri desteğinizle aşalım” 


Ramazan Baş: 1983 yılında bir deniz kazası 
geçirdim ve omurilik felçlisi oldum. Yıllardır 
tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyorum. 
Ama en büyük yaşama nedenlerimden biri 
annem. Acaba anneme bir şey olursa ben nasıl yaşayacağım korkusunu içimden hiç atamadım. Omurilik felçlileri bu korkuyu ve endişeyi hep yaşarlar. Ya da yakınları bakmakla 
yükümlü olduğu kişilere kendilerine bir şey 
olursa bundan sonraki hayatına nasıl devam 
edecekler diye endişelenecekler. Şu anda 
bakım merkezimizdeki arkadaşlarımız güven 
içerisinde bu endişelerinden uzak bir şekilde 
yaşıyor. Müdürümüz ve tüm ekibimiz kendi 
evlerindeymiş gibi her türlü desteği vererek 
ve sosyal yaşamın içerisinde olmalarını sağlayarak hizmet veriyorlar. Buranın yaşaması 
ve hizmetlerinin devam etmesi sizlerin desteğine bağlı. Hüsnü Ayık Bakım Merkezimize 
aylık düzenli nakdi bağışlarınızı bekliyoruz. 
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TÜRKİYE 
OMURİLİK 
FELÇLİLERİ 
DERNEGİ 


â 


0 2126611 661 
iletisim©tofd.org,tr DESTEK yazıp, 


mesaj gönderin. 


(Or. 


katkıda bulunun. 
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(G0) Arkamız'dan 
nay Konuşanlar Var ! 


Sosyal Mecralar'da bizi; ele güne reklam 
eden, Dostlarımız var :) 
Onlara çok teşekkür ediyoruz. 


G©nilaydorsaofficall 
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(©merveakkayaworld 
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(G©demetgonen 


-N 


(©dimishka jessellauriano 
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Tweetler Takip Edilen Takipçiler Beğeni 
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©gece sosyetesi 


Tweet etkinliğin 


716 impressions 
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Giz Terin kişileri bul 
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Bizi Paylaşamayan 
Dostlarımız var! :) 


Twitter 
ug 


Nilay Dorsa Tweetini Retweetledi » 28 Nis 2017 


gecesosyetesi Gyece sosyete 
28 NİSAN ETKİNLİKLERİ Nilay Dorsa & Telve Brassereia Girll DENİZLİ ... 


Ersan Er Tweetini beğendi : 12 & 
ygecesosyetesi (Üyece sosyetes 
Fİ ERSAN ER & UĞUR SALİH & DJ KORAY GÜNEŞ * HORBELLER... Me 


0: 


Tuğba Yurt ve Tuğba Yurt Team Tweetini beğendi : 17 May 2017 
gecesosyetesi ©yece sosyetesi 
Tİ Tuğba Yurt *? Adana (3) 12 Mayıs Cuma © 18:00 | Biletler... 
».> 
Hande Yener Medya Tweetini beğendi : 11 May 2017 


gecesosyetesi ©yece sosyetes 
Tİ Hande Yener, Çağın Kulaçoğlu ? ©XlargeClub 5) 12 Mayıs Cu... 


aç 


SelimGülgören Tweetini Retweetledi . 1 May 2017 


gecesosyetesi osyetes 
02 MAYIS ETKİNLİKLERİ SELİM GÜLGÖREN & BEİRUT KIRKLARELİ'DE... 


0. 


Sinan Akçıl Fan Club ve Destek Sosyal Medya Tweetini beğendi : 27 
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Trafik'te bir tek; 
SENİ 
aşamıyoruz. 


Yaşama Saygı Göster? 
AMBULANS'a Yol ver 


g do —. — - a '“ 


2018'DE FARKLI ÜLKELERDEN BİR 


ÇOK ETKİNLİĞİ TAKİP EDEBİLİRİSİN! 


Her yıl dünya'da merakla beklenen ve takip edilen adından çok sıkça basettiren bir sürü organizasyonlar yapılmaktadır. 
Milyonları tv başına bir o kadarınıda organizasyonunun yapılacağı bulunduğu alanlarda, aynı heyecanı yaşamak için, 
çok büyükmerakla bekledikleri organizasyonları yerinde görüp yaşamak için ellerinden geleni yaparlar çoğu zaman 


Bu etkinliklerden bazılarını şöyle derledik. 


RUSS1A 2018, 


MAYIS 2018 oOMAYIS2018 HAZİRAN 2018 HAZİRAN 2018 TEMMUZ 2018 
Cannes Film Festivali, 2017-18 UEFA Şam- (o 2018 FIFA Dünya Kupa- NBA finalleri playoff- o Wimbledon Tenis 
Fransa'nın güneyinde  piyonlar Ligi, UEFA sı, 21. FIFA Dünya Ku- ların sona ermesiyle (o Turnuvası ya da kısa- 
bulunan Cannes ken- o Şampiyonlar Ligi'nin © pası organizasyonudur. başlar. Doğu Konferan- ca Wimbledon, tenis 
tinde her yıl genellikle 26., Avrupa Şampiyon Turnuvanın ev sahibi, 2 sı ve Batı Konferansı (o sporunun en eski ve 
Mayıs ayında düzen- o Kulüpler Kupası ile Aralık 2010'da yapılan takımları yedi maçlık — en prestijli turnuvalenen uluslararası birlikte toplamda 63. oylama sonucunda seri ile şampiyon ol- - sıdır. 1877 yılından 
film festivalidir. Büyük sezonudur. Final maçı kazanan Rusya'dır. mak için mücadele beri All England Lawn 
ödül, Altın Palmiye'dir. 26 Mayıs 2018'de Uk- Turnuvadaki maçlar ederler. Playofflarda o Tennis ve Croguet Club 
Cannes Film Festivali o rayna'nın Kiev şehrin- 12 farklı stadyumda O olduğugibidörtmaçı tarafından düzenlen- 
Avrupa'daki en önemli deki Olimpiyat Stadyu- 14 Haziran 2018 ile 15 kazanan takım Larry o mektedir. Wimbledon, 
3 Film festivalinden mu'nda yapılacaktır. o Temmuz 2018 tarihleri O'Brien şampiyonluk ( Avustralya Açık,Fransa 


biridir arasında oynanacaktır. kupasını alarak oyna- Açık (Roland Gar- 
Kiev Bu Rusya'nın ev sahip- nan sezonun şampi- ( ros) ve Amerika Açık 

Cannes RUSYA liği yaptığı ilk Dünya (| yon takımı ilan edilir. ile beraber 4 büyük 

FRANSA Kupası olacaktır. Rusya Buna göre İlk iki maç o Grand Slam tenis tur- 


Futbol Federasyonu | ligidahaiyikonumda nuvasından birisidir. 
tarafından organize bitiren takımın evinde Wimbledon, çim kortta 
edilecek olan turnuva, oynanır. Üçüncü ve oynanan tek grand 
Doğu Avrupa'da dü- (o dördüncü maçlardi- o slam turnuvasıdır. 
zenlenen ilk turnuva (o ğer takımın şehrinde (İngiltere'nin başkenti 


olacaktır. yapılır. Beşinci maç Londra'da her yıl Hayine ev sahibi avantajı ziran ayının son hafta- 
Kiev olan takımın evinde (| sında başlayan turnuva 
RUSYA oynanırken altıncı maç iki hafta sürmektedir. 
tekrar diğer takımın 
evinde düzenlenir. Londra 
Kaliforniya / ABD BİRLEŞİK KRALLKIK 
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15 -28 
OCAK 2018 
Avustralya Açık, her yıl 
Ocak ayında Melbour- 


07 

OCAK 2018 
Altın Küre Ödülleri Töreni, her yıl resmi bir 
yemek töreniyle film 
ve televizyon dizileri- 
ne verilen Amerikan 
ödülleridir. Hollywood 
Yabancı Basın Birliği 
(Hollywood Foreign 
Press Association) tarafından 1944'ten beri 
verilen ödüller film 
endüstrisi için verilen 
önemli ödüllerdendir. 


dört dünya Grand 
Slam tenis turnuvasın- 
dan ilkidir. İlk olarak 
1905 yılında düzenlenen turnuva, kronolojik olarak diğer Grand 
Slam turnuvaları olan 
Wimbledon,Fransa 
Açık Avustralya Açık, 
plexicushion olarak 
adlandırılan sert zeminde oynanmaktadır. 
Melbourne 
AVUSTURALYA 


Kaliforniya 
ABD 


07 Ü z 
TEMMUZ 2018 AĞUSTOS 2018 AĞUSTOS 2018 EYLÜL 2018 


İlk olarak 1903 yılında 
yapılan yarış zamanla sporun en önemli 
organizasyonu haline 
gelmiştir. Özellikle 
1960'lardan sonra 
popülaritesi iyice artan tur, son yıllarda 
uluslararası niteliğini 
pekiştirmiştir. Fransa 
Bisiklet Turu, yıllık spor 
organizasyonları arasında yayını en fazla 


Bu, Düzenli Olarak 
Edinburg , İskoçya'da 
gerçekleşen sanat ettik 
kültür festivallerinin 
Bir listesidir .Şehir 
içinde 1947 yılında 
kurulan bu festivalleri 
ile tanınmış ve gelişti 
Edinburgh Uluslararası 
Festivali ve Edinburgh 
Festivali Fringe onunla 
birlikte çalışır. İkincisi, 
dünyadaki türünün en 


izlenen spor yayınları (o büyük olayı. 

arasında bulunmaktadır. Edinburgh 
İSKOÇYA 

FRANSA 


ne Park'ta düzenlenen, 


OCAK 2018 
1268'den itibaren kutlanan Venedik Karnavalı'nın temeli aslında 
Pagan kültüründe 
baharı karşılamaya 
dayanıyor. Zaman içerisinde yasaklanan 
karnaval, 1979'dan 
beri her yıl kutlanıyor. 
İlk kutlanmaya başlandığı zaman sosyal sınıf 
ayrımlarını ortadan 
kaldırmak için kullanılan maskeler, şimdi 
Venedik Karnavalı'nın 
değişmezi olmuştur. 
Venedik / İTALYA 


Her yıl Ağustos ayında 
New York Oueens'te 
bulunan USTA Billie 
Jean King National 
Tennis Center'nde 
düzenlenmekte olan, 
dört dünya Grand 
Slam tenis turnuvasından sonuncusudur. 
İlk olarak 1881 yılında 
düzenlenen turnuva, 
kronolojik olarak diğer 
Grand Slam turnuvaları olan Avustralya 
Açık,Fransa Açık ve 
Wimbledon'dan sonra 
düzenlenmektedir. 
Amerika Açık, sert zeminde oynanmaktadır. 


ABD 
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28 09:14 
OCAK 2018 o ŞUBAT 2018 


Grammy Ödülleri, 90.Sinema Sanatları 
Amerika kökenli müzik ve Bilimleri Akademisi 
ödülleridir. Amerikan tarafından 1929'da 
müzik endüstrisinde ( Los Angeles'da veril- 
büyük bir öneme sa- © meye başlandı.90. kez 
hip Grammy Ödülleri, düzenlenecek olan 
1957'den buyana (O Akademi Ödülleri'nin 
tertip ediliyor. Ödülleri Kaliforniya'daki Dolby 
veren kurum ise NA- Tiyatrosu'nda, veril- 


RAS adlı bir akademi. mesi planlanıyor. 
New York Kaliforniya 
ABD ABD 


Bn 
EKİM 2018 


Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 
voleybolun en üst düzey turnuvasıdır. FİVB 
(Uluslararası Voleybol 
Federasyonu) tarafından 1952 yılından 
itibaren düzenlenmeye 
başlandı. İlk şampiyona Sovyetler Birliği'nde 
yapıldı. Şampiyona, 
voleybolun olimpik 
spor olarak yaz olimpiyat oyunlarına alındığı 
yıl olan 1964'ten beri 
her dört yılda bir yapılıyor. Şampiyonaya kıta 
elemelerinde başarılı 
olan ülkeler katılıyor. 
1974 yılına kadar 
erkek ve kadın şampiyonaları aynı ülkede 
düzenleniyordu. 


90.Sinema Sanatları 
ve Bilimleri Akademisi 
tarafından 1929'da 
Los Angeles'da verilmeye başlandı.90. kez 
düzenlenecek olan 
Akademi Ödülleri'nin 
Kaliforniya'daki Dolby 
Tiyatrosu'nda, verilmesi planlanıyor. 


Kaliforniya 
ABD 
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Resim sanatı uğruna herşeyini ortaya ko) 


suzluklarına rağmen, İçindeki san; 

sevdiği ve gönül verdiği resi, 

olarak yer aldı. Yıllar önc. luğunun tarifinin imkasız olduğunu belirtti, ve merak ettiklerimizi 
sizler için kaleme 


Röportaj ;Aziz ÇALIŞKAN 
Editör; Burak YÜCETÜRK 
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972 yılında da Adana dünya'ya gözlerine açan Çiğdem 

Şahin İlk ve orta öğrenimi'ni 

Adan'da tamamlamıştır. Daha 

sonra Abdul Kadir Paksoy Kız 
lisesini bitirdikten sonra, Çukurova Üniversitesi resim bölümünü kazanmıştır. 
Fakat bazı nedenlerden dolayı üniversite 
öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. 


Böylelikle kendisi için iş yaşantısı başlamıştır, artık iş hayatının start verildiği bir 

dönüm noktası olmuştur. Çeşitli eğitim 

kurumlarında çalışma fırsatı yakalayan 
pe Çiğdem Şahin bunun yanı sıra yerel radgi yolarda bir dönem canlı yayın yapmaya 

başlamıştır. Radyoda Dj lik ve bunun yanı 
.  Sira.reklam departmanında'da görev 

almıştır. Bilgisayar üzerine İ 
fe programcılık 
üzerine sertifikalar almıştır. Aldığı sertifkalar ile öğretmenlik yapmaya başlamıştür. 


Okul yıllarında aldığı müzik,resim ve tiyatro ödülleri kendisi için daima ilham 
kaynağı olmuştur. Ve bunun haklı gururunu fazlasıyla yaşamıştır. Aldığı bu 
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ödüller sonucu içindeki sanat sevgisini daha'da 
arttırmıştır. Mutlakarsöfat için bir gün geri döneceği ümidiyle ve içindekissönat ateşiyle resim ve 
Sanat üzerine güzel eserler sunacağını aklından 
hiç çıkarmamıştır... 


Resim ve sanat 
karala 


hayaller kurarken;ani bir 
ayata bakış açısıda olmulu ve 

ekilde değişmiş ve gelişmiştir. Evliliğin 

devamında bir kız bir erkek bebek dünyaya getirmiştir. 


Bir dönem peşinden koştuğu ve çok istediği hayallerinin yarıda kalmasına izin vermek istemiyordu.Kaybettiği hayallerinin içerisinde bulduğu 
isteği yıllar sonra keşfettim. 4 yıl resim ihtisas ve 
farklı resim kurslarında toplam 7 yıl devamlı eğitim aldım. Yarıda bıraktığım eksik gördüğüm her 
bir parçayı tamamlamaya çalıştım. 
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zi OKYANUSU ÇOK 
BÜYÜKTÜR. SEVGİ, BARIŞ, ve 

ÖZGÜRLÜK ÇERÇEVESİNDE 

BU OKYANUSUN KİYMETİ 


m. Ş 


Güneşli'de ilk sanat atölyemi açtım. Muhteşem öğrenciler yetiştirmek koşuluyla kendimi'de eğittim. 

6 kişisel sergi ve sayısız karma sergilerde bulundum. Etüt merkezlerinde çalışarak öğrencilerime ve 
Çiğdem resim atölyesi adı altında yılsonu sergileri 
düzenledim. En son 1 Ekim doğum günümde kişisel 
sergi yaparak özgün çalışmalarımı sanat camiasına 
sundum. Birçok resim projelerinde bulundum. 


Teknik olarak yağlı boya ve gerçekçi bakış açısıyla 
başladığım çalışmalarım zaman içerisinde soyut ve 
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dokusal lekelere bırakta &tkilendiğim köyü 
temalarındaki ci bj eğik MENEMEN 
kendi iç |l e ş tüioğiğiNNNNENNNNNEENERLENEENİNEEN 
yansıttırğ. 


Kendi. çiğ ktğİRREKENENMENEEN ENİNE 
gözlemlediğinğ târaigör sel kareleri kefidime 
ilham kayınağkdlârak göldlüm.'Kendi Hayat 
hikayemde etkili alön bir Şok yaşanmışlıkları 
resmettiğimeyüğii boya Ve'suluboya, tekni 
Giyle tu v ali Tri GNŞEŞENENEG ENGİNER 
üzerine, katabiletöğfm birgajgpö/elerim vür. 


Karakalem pastel suluboya ve akrilik ağırlıklı 
olarak yağlı boya çalışmalarımın yanısıra 
kendi yeni buluşlarımla imzamı atmak istiyorum.Otantik kapı ahşap demir oksit duvar 
bakır taş kuru yaprak ve eski ne varsa,dokusal vuruşlarla harmanlayarak çok farklı çalışmalarla kişisel sergilerime devam etmeyi 
planlıyorum. B 
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KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI 
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İkinci Aile Evimizi 
birlikte inşa edelim! 


Tedavisi devam eden çocuklara aileleri ile birlikte konaklama imkanı vermek üzere 
Pendik'te hayata geçireceğimiz Il. Aile Evi projesi için desteklerinizi bekliyoruz. 
Gelin, birlikte çocuklarımızın umudu olalım... 


Online bağış: 


bagis.kacuv.org 


* PENDİK 02122915110 www.kacuv.org (6) © 
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MODELLİK VE OYUNCULUK YAPAN GÜZEL AYNI ZAMANDA BİR ÇOK 
MARKANIN' YÜZÜ OLMUŞTUR. ÇOK SAMİMİ VE İÇTEN OLMASIDA 
GÖZLERDEN KAÇMIYOR. GÜZEL OYUNCU İLE YAPTIĞIMIZ 
RÖPORTAJDA HAKKINDA BİLİNMEYENLERİ VE MERAK ETTİKLERİMİZİ 
SORDUK. 


Röportaj ;Hakan ULUSOY 
Editör; Burak YÜCETÜRK 
Fotoğraflar LEGENDARY PHOTOWORKS 
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G G HAYAT'TA EN ÖNEMLİ ŞEY; 
DÜRÜSTLÜK VE SAMİMYETTİR. >) >) 


G G BAŞARIYI YAKALAYABİLMEK İÇİN 
EN ÖNEMLİ, UNSUR; BAŞARILI 
OLABİLCEĞİNE İNANMAKTIR. > 7 
Z 
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Feride kimdir, neler yapar? Biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 

Feride Haşhimi; 23 yaşindayim 

manken ve oyunculuk yapıyorum. 

Yaptigim her işte profosyonelliğe önem 

veren birisiyim ,başarmak için yaratildiğimi düşünüyorum. Bu benim 

hayat prensibim. 


Profesyonel olarak modellik 
yapmaya ne zaman ve nasıl 
karar verdiniz? 

Aslinda sakin bir yaşam tarzi 
olan birisiyim. 5. yil önce yani 
güzelliğimin farkedilmeye 
başladiği ilk zamanlar, sürekli 
olarak modellik teklifleri almaya başladım. Ablamin'da 
desteği ile çekimlere katildim. 
Devamin'da sürekli olarak teklifler almaya başladım. Arda arda 
iş teklifleri geldi, böylece manken 
oyunculuk hayatina ilk adimi atmiş 
oldum. 


Modellik'te yaşanılan zorluklar nelerdir? 

ilk önce sizlere çok teşekkür ederim, güzel bir soru sorduğunuz için; sürekli olarak göz önünde olduğumuz 

için çevremizde bulunan insanlarla , ayrıca çaliştiğimiz. 
firmalarla olan bağlantılarımızda mesafemizi korumamız 


68 


ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Görüştü 
dikkatli seçmemiz gerekiyor. Bu meslekte her zaman kendine ve yaşantına özen göstermen gerekiyor. 
Ayrıca kendini geliştirmen'de çok önemli 
bu noktada. 


Modelliğin yanı sıra oyunculuğa 
nasıl başladınız? 
Aslinda oyunculuk benim 

hayalimdi, hayalim olduğu 
için oyunculuk üzerine çeşitli egitimler aldim. Oyunculuğa böylece ilk adımı 

atmış oldum. 


Hangi projelerde yer aldınız? 
Şimdiye kadar 20'ye yakın 
bir çok projede yer aldim, 
çok yakinda yeni bir sinema 
projesine başlayacağimizin 
sürprizini takipçilerime bidirmek isterim. 


Model olmak isteyen gençlere neler 
tavsiye edersiniz? 
Sürekli olarak kendi üzerinde yapacağı çalışmların 
yanı sıra yeme içme spor, fiziğine, ve guzelligine önem vermelidirler. 
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“Hedef 2023” sinema projesi. 
Ünlu bir oyuncu olmak. 


Shoping ve bakim tabiiki. Ayrıca Spor 


Güzeligimin sırrı sürekli bakimli olmak. 

Bu benim şahsi düşüncem tabiki; kadini güzel 
yapan şey ilk önce onun davranişı ve duruşudur 
Bu çok önemli bana göre, 


Burçalara pek inanmam ama yinede takip ederim. 
Burcum oğlak » 


projeleriniz ne 5 
İyi bir filmde baş rol oynamak ve devamında . , 
Oyunucluk'ta çok iyi bir yere gelmek isterim 
ayrıca bu konuda; kendime fazlasıyla 
güveniyorum. Özgüvenim çok yükse 


Bütün insanlarin sevdigi ve beğenerel 
izledigi oyuncu olarak görmek istiyor 


Kizlara küçük bir tavsiyede bulunmak isti) 
İlk önce yaşadığınız hayat'tan istediklerinizi 
hayal etmeniz, ve 
Kurduğunuz hayale 
dogru ilerlemelisniz. 
Kariyer çok önemli 
ama önce 

kendi ayaklari 
üzerinde durmayi 
oğrenmelisiniz 
Güzel gençliğinizi 
boşa vermeyin. 
İçinizdeki inancı hiç 
kaybetmeyin. 
Hep inanın, 
Mutlaka bir gün 
basaricaksınız. 


ri) coco chanel, malena,benim dünyam 
Modaniri öyküsü 

Haifa wehbe, imei jackson 

Six day war şarkisini çok severim 

Tarihi mekanları çok severim 


Hayatimda başarili olup, yardıma muhtaç ve ihtiyaci olan 
ailelere yardım etmeyi çok isterim, 


Uçak ve karanlıktan çok korkarım, 
istanbul, paris, milano 


Yemek ayırt etmem pek fazla genelede 
mevsim salatalarini çok severim. 
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ürkiyenin en başarı 

on parmağında on 

yazarı, Model we uu 

imza atarak kendini kanıtlayan C 
olmasıda gözlerden kaçmıyor. Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan ünlüler arasında aliyor. Aynı zamanda popüler mesleklerin 
bir çoğunu denemiş ve başarı ile icra etmiştir. Cesur ve başarılı bir kadın olan Özay; son olarak Tiyatro ve Müzikal alanında çeşitli çalışmalarda yer almıştır. Güzel Şarkıcı bu kadar başarılı olmasının sırını ise tabiata ve doğaya borçlu olduğunu dile 
getirdi. Özay hakkında merak ettiklerinizi sizler için kaleme aldık. 
Röportaj ; Aziz ÇALIŞKAN 


Editör; Hakan ULUSOY 
Grafik; Burak YÜCETÜRK 
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Tiyatro ile ilk serüvenüm 7 yaşında, Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi Deneme sahnesinde başaldı. Şuanda yurt dışında bulunan ve bir çok 
ünlü tiyatrocu'yu yetiştirmiş olan büyük usta Yılmaz Arkan tarafından aldığım tiyatro üzerine 
eğitimler bu yönde ilerlerneme büyük ışık tuttu 


Daha sonra Üniversite'de oKonservatu- 
var Tiyatro bölümünü 5'lik ile kazandım. O 
dönem bölüm başkanı Müşfik Kenter'di. 
Özellikle doğaçlama'da çok başarılı bulundum. 5'lik derecesi ile bu bölümü kazandım. 


Fakat iş hayatım çok yoğun olduğundan dolayı okul hayatımı noktalamak zorunda kaldım. 
Ferhan Şensoy, Hamdi Alkan, Sinan Bengier, 
Derya Baykal, Rasim Öztekin, Ahmet Çelik, 
Ferdi Merter, Abdullah Şahin, Mehmet Çepik 
gibi bir çok çok değerli üstadlar ile çok sayıda 
tiyatro oyunun'da yer alma fırsatını yakaldım. 


Şuanda 2. Sezon olarak devam eden, 
Kocamın Nişanlısı isimli Tiyatro Oyunun'da 
nişanlı kız karekterini canlandırıyorum. Ayrıca 
Eyvah Karım adli Tiyatro oyununda'da sahne 
alıyorum. 2017'de 3 Tiyatro ve 1 Orta Oyununda yer aldım 


Sahne çalışmalarım konser, Sinema, ve Müziğin dışında, benim hayatımın her döneminde mutlaka yeri olmuştur. 


Tiyatro tüm sanat dallarının anasıdır. Bende 
bu ananın bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Tiyatro bana disiplinli çalışmayı öğretti. 


Sevgi, saygı ve hoşgörüyü kattı. Sanatla uğraşmak çok ayrı birşey. Sonuçta sanatçı bir 
ailede yetiştim. Bunun bana çok büyük bir 
artsı oldu. Sanat bizim genlerimizde var. Aileden gelen bir şey sanırım. 
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Mankenlikten şarkıcılığa 
geçiş yapan sanaçılar arasında yer alıyorsunuz. Bu konda 
neler söylemek istersiniz? 


Müziğe hiç yabancı değilim, 
müzik hayatımın her döneminde 
yer aldı. İlk maceram ilkokulda 
okul korosunda yer almakla başladı. Orta okul yıllarında İstanbul 
Devlet Konservatuvarına girdim. 
Bale ve Şan eğitimleri aldım. 
Tiyatro hayatımda olduğu için 
müzikle iç içe büyüdüm. Çocukluğumdan beri sürekli şiirler 
yazıyorum. 4 Yaşında okuma ve 
yazmayı öğrendim. 


Modellik hayatım boyunca bir fiil 
uluslararası model olarak ülkemin tanıtımına katkılar sağladım. 
Uluslararası moda fuarlarında ve 
moda defilelerinde yer aldım. 2 
Defa BBC gibi dünya W'lerinde 
hakkımda çeşitli belgeseller yayınladı. 


Washingtonpost, İsiviçre Devlet 
yayınları ve İsrail Medyasında 
ayrıca dünya basınında bir çok 
kez adımdan bahsettirmeyi başardım. Türkiyenin batıya dönük 
yüzü olarak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. 


Buda benim için çok büyük gurur 
kaynağı olmuştur. Türkiye güzellik yarışmasında aldığım derece 
haricinde 46 ülke arasında yapılan güzellik yarışmasında 2. seçildim. ülkemin adını altın harflerle 
yazdırıdm. On yıl önce radikal bir 
karar aldım. Modellik mesleğimin 
zirvesindeyken modellik yapmayı 
bıraktım. 


Yıldırım Mayruk gibi bir üstad 
ile Jübilemi yaptım. Son olarak Cumhuriyet Kadınlar defilesinde yer aldım. Ayrıca yurt 
dışnda Monaco'da Prens Ak 
bert gecesinde baş manken 
olarak dünyaca ünlü bir modacının defilesinde yer aldım. 
Hem Türkiye'de hem Avr 
pa'da modellik kariyerime son 
noktayı bu şekilde koydum. 


Modellik'ten oşarkıcığa geçiş 
olarak değilde, hayatımda var 
olan bir şeyi hayatımdan çıkarıp; 
diğer bir şeye ağırlık verdim, demek benim için daha doğru olur. 
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DAHA 
İYİSİNİ VE GÜZELİNİ 
YAPMAK İÇİN ELİMDEN 
GELENİ HEP YAPTIM. 
ÇÜNKÜ DİNLEYİCİLERİM 


VE ŞEVENLERİM BUNU 
HAK EDİYOR. 


Artık tüm çalışmalarıma bu doğrultuda 
yön vereceğim. 


Modellik benim hayatımın en hızlı ve en 
güzel ve en anlamı günlerini yaşadığım 
çok güzel bir dönemdi. 


Sesinizde çok güzel. Müzik çalışmalarınızdan biraz bahsedermisiniz? 


Modellikte son noktayı koyduktan sonra 
artık müzik üzerine daha fazla çalışmalarda bulundum. 2010 yılında Armoni 
isimli albümü ilk albümümü çıkardım. 


Albümde yer alan 14 şarkının 12'sinin 
sözleri ve müziği bana Git, diğer ikisi, 
Babam İlhan Özay'a aittir. 


İlk albümden aldığım güzel tepkiler sonrası ikinci albüm çalışmalarına hiz kesmeden devam ettim. 


2011 yılında Üç nokta isimli albümü 
çıkardım. Albümde yer alan 12 şarkının 
10'u bana ait olup; diğer ikisi yine babama aittir. Bu albümünde tüm müzikleri tarafıma Gittir. 


2014 yılında benim projem olan “Yunus 
Emre'nin” Ölümsüz eseri “Gelgör Beni” 
isimli parçayı Umut Zen ile beraber seslendirdik. Doğu ve Batı sentezi ile harmanlayarak aranje edilen bu parça o 
dönem çok beğenilmişti. 


Bu çalışmamız dünyanın en iyi klipleri 
listesine aday gösterildi. Yılın en iyi düetleri arasında seçildi.Müzikal anlamada 
yolculuğuma emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyordum artık. 


2016 yılında üçüncü albümü çıkardım. 
9 Şarkıdan oluşan bu albümde bulunan 
şarkıların tamamının sözü ve müziği yine 
bana Gittir. 
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.....0.0.00200098080889888898888989 Şuan müzik'te 8. yılımı doldurma'nın haklıigu- 


rurunu fazlasıyla yaşıyorum. 2017 yılı içerisinde 
4 klip çektim. 2018 yılında ise14 Şubat sevgililer 
gününe özel çekmiş olduğum Söz ve müziği 
bana Git olan İnançsız aşklar isimli klibim yayın- 
da.Ayrıca inançsız Aşklar isimli Şarkım 11 Mayıs- 
ta Vizyon'a giricek olan Elim sende İsimli filimin. 
müzikleri arasında yer almaktadır. 


Kötülükler Kraliçesi isimli şarkım ise Nefrin İsimli 
filimin müzikleri arasında yer aldı. Başarılarım 
hala bir kısım medya tarafından göz ardı 
edilerek görmezden gelinmektedir. Bir çok 
alanda başarılı işlere imzamı zaten atıyorum. 
Son olarak çok istediğim gitar eğitimlerimi tamamlayarak; sahnede kendi bestelerimi gitar 
eşiliğinde okumak için çok sıkı bir çalışma 
içerisindeyim. 


Çekirdek bir ailede yetiştiniz. Çok yönlü 
olmanız ailenizde ve çevrenizde nasıl 
karşılanıyor.? 


Öncelikle eğitimci bir ailede yetişmenn hem 
avantajını hemde çok büyük faydasını gördüm. Aile'de tek çocuk olmanın'da bir çok 
avantajını'da yaşadım. Ailem beni çok serbest 
ve çok eğitimli yetiştiridi. Çok yönlülüğüm aslında çocukluğumdan kalma bir şey. Eğitim 
ve sporun bir çok dalını denedim. Aslında bu 
anlamda çok maymun iştahlıyımdır. Yüzme 
ile uğraşırken müzik eğitimine geçtim. Müzikle 
uğraşırken voleybol'a merak sardım. Sürekli 
olarak çok yönlü davarandım. 


Çok yönlü olmam çevremde beni tanıyan 
insanlar üzerinde çok olumlu ve güzel etkiler 
bırakmaktadır. En önemliside kendimle çok 
barışık olmamdan kaynaklanıyor. İnsanları ve 
doğayı çok seviyorum. Başarılı olmanın tek 
yolu çok çalışmak disiplinli olmak ve sabretmektir. 


Albümde yer alan 
bir çok şarkının 


söz ve besteleri Mutlaka olmasını çok istediğiniz bir 
Tuğba Özay'a hayaliniz varmı? 
aittir. Hayallerimiz hiç bir zaman bitmiyor. Her insan 


gibi mutalaka benimde çeşitli hayellerim oldu. 
Özellikle çocukluğumdan kalma çok istediğim 
bir hayalim var. Uzay'ı çok merak ettiğim için 
mutlaka bir gün uzaya gitmeyi hep hayal 
ediyorum. Şuan imkanım olsa bunu hemen 
gerçekleştirmek isterim. 


Gelecekte hayata geçirmeyi planladığınız 
projeleriniz var mı? 


Ülkem adına barşş elçisi olmayı çok fazla ümit 
ediyorum. Ülkem adına çok güzel şeyler 
yapmak istiyorum. Bunu daha evrensel boyuta 
taşımak gerekirse UNESCO ve UNICEF'te görev almak istiyorum. 
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Bunların dışında gelecekte siyasette aktif 
olarak görev almak istiyorum. Sanat'a dair 
kültürel olarak çok daha fazla birleiştirici şeyler yapmak istiyorum. Bir çok etnik köken var. 


Bunların birleşeceği tek evrensel nokta sanattır. 


Bir anlamda birleştirici ve kardeşiliği ön planda 
tutan ayrıştırmayan çalışmalara imza atmak 
istiyorum. 


Survivor için size teklif geldiğinde ilk 
olarak tepkiniz ne oldu? Survivor'a 
katılma kararını nasıl aldınız? 


İlk teklif geldiğinde çok şaşırmıştım. Aslında 
Acun Medya ve ekibi 3 dönemdir, beni davet 
etmek istemişler fakat kısmet olmamış. İlk olarak duyunca çok heyecanlandım. Çok fazla 
teredütte kaldım. Çünkü Survivor'a tam 
manasıyla fiziksel olarak hazır değildim. 


Netice'de sporla uğraşıyorum fakat Survivora 
katılacak derecede hazır değildim. Çünkü Survivor güç, beceri, açlık, özlem ve doğayla mücadele isteyen bir yarışmaydı. O süreçte çok 
sessiz kalmıştım. Kafam çok karışıktı. Gitsemmi 
kalsammı arasında kalmıştım, derken Acun 
bey İlk açıklamayı sosyal medya hesabından 
yapmıştı. Bir baktımki Survivordayım. 


Sonra müthiş bir maceranın içerisinde buldum kendimi. Dominiğe ilk gittiğimde ne 

işim var, burada diye düşünüyorsununuz. 
Fakat yarışma bittikten sonra tekrar çağırlsam 
hiç şüphesiz düşünmeden hemen giderim diyosunuz. 
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Orada tamamen doğayla içselleşiyorunuz. 
Survivor macerası benim hayatımdaki en 

güzel deneyimlerimden birisi oldu. Özellikle Sevgili 
Acun bey'e ve Acun Medya ekibine buradan 
çok teşekkür etmek istiyorum. 


Evde yemek yapıyor musunuz? 
Mutfak ile aranız nasıl? 


(Çok yoğun iş temposundan dolayı çok fazla 
evde olduğum söylenemez. Fakat evde mutfakla 
aram çok iyidir. Mutafakta en vazgiçilmezim ise 
çizgi filimdir. Yemek yaparken yemek yerken en 
zevk aldığım tek şey çizgi film izlemektir. 

Özellikle evde olduğum zamanlar sabah çok geniş bir kahvaltı sofrası hazılarım. 


Sosyal sorumluluk projelerinden teklif geldiğinde katılıyor musunuz? 


Bu konuda çok hasasımdır. Kesinlikle Sosyal projelerde elimden geldiğince yer alıyorum. Lösev 
.Darülaceze gibi bu ve benzeri yardımlaşma projelerinde bulundum. Ayrıca bu konu üzerinde benimde bir kaç projem oldu. Tubistlerim fanlarımla 
beraber bir çok sosyal projeye'de imza attık. 
Elimizden geldiğince yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Anadolu'da, Güneydoğu'da kitap 
ihtiyacı olan bir çok okula yardımda bulunduk. 
Çeşitli kampanyalar oluşturduk. Kitap Oyuncak 
araç gereç ve çeşitli erzak yardımında bulunduk. 
Ayrıca Özay kitap evi olarakta bir çok okula destek olduk. 


Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. 
Nasıl tepkiler aliyorsunuz? son olarak 
takipçilerinize neler söylemek istersiniz? 


Sosyal medya'da aktif olduğum çok doğrudur. 
Çok güzel tepkiler alıyorum. Bir çok mesaja cevap 
yazmaya çalışyorum. Çoğu takipçimle sürekli etkileşim halindeyim. Onların tepkileri, övgüleri ve 
mesajları benim için çok ama çok değerli herzaman. Onlarla aramızda çok özel bir sevgi köprüsü oluşturduğumuza inaniyorum. Onları her sabah 
mutlaka günaydın Türkiye ve günaydın yer küre 
mesajımla selamlaıyorum. Sevenlerime takipçilerime ve tubistlerime sevgi dolu mesajımı iletiyorum. 
Onları çok seviyorum benim için çok ama çok özel 
insanlardır. 


TUĞBA ÖZAY'IN ENLERİ 
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En sevdiğim filmler; 
The Godfather, 
Hababm Sınıfı 


En sevdiği yazarlar; j 
İlhan Özay, Nazım Hikmet, 

Ömer Seyfettin,Sussana Tamaro, 
Edmondo De Amicis 


En Sevdiğiniz şehirler; 
İstanbul, İzmir, Antalya 
Mardin, Tunceli, Samsun 


En büyük korkunuz; 
Ailemi kaybetmek ve 
iftiradan çok korkarım. 


En çok neye kızarsınız; 
Yalana çok kızarım 


En sevdiğiniz parfüi 
Estee Lauder, Pleas 


En çok ne mutlu ede; 
Sağlık ve sıhhatli ol, 
l 
En sevdiğiniz yeme 
Mücver, Kurufasü: 


Taraftarı olduğunüz ti 
Milli Takım il 
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GECESOSYETESİ.COM ! 
BURADAN TAKİP EDEBİLİRİSNİZ. 


© İSSUU/gecessyetesi 


Bir İnsan Vücüdundaki 
en güçlü kas dildir. 


( 
Bir insanın gülmek — 


için 19 adaleye ih- “aa 
tiyaci vardır. Fakat 
Suratını asmak için 


45 adele AKI mailin: 
© 


vardır. 
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Yetişkin bir insanın 
koü kada yaklaşık 


i 5 Litrewbir günde-ise 
7200 Litre kan 


pompalar. 


Daha önce 
tanıştığımız bir kişinin 
yüzünü hatırlamak 
için beynimizin sağ 
lobunu kullanırız. 


Ağlamaya başladığımızda 
gözümüzden damlayan 

göz yaşları sağ gözümüzden 
geliyorsa mutluluk; 

sol. gözümüzden geliyorsa 
üzüntüdendir. Z 2 
Yetişkin bir insah 1 günde 
ortalamia 25.00 defa nefes 
alıpşverir 
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SEMRA 
KAYGUN 


Semra Kaygun, İstanbul Nişantaşı Pakize Sultan kliniğinde dünyaya gözlerini o açtımıştır. ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra; Üsküdar Kız Lisesinden mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini ise Amerika Preston Üniversitesinde; Yüksek Lisans Reklam Pazarlama bölümünüden 
tamamlamıştır. Okuldan mezun olduktan sonra, Akademik olarak Sinema 
ve Tv eğitimleri almıştır. Eğitim gördüğü yıllarda açık hava reklam çalışmaların'da uzun süreli çalışmlar yaptmıştır. Tv'de ilk deneyimi ise “KÖPRÜ” dizisiyle 
başlamıştır. Dizilerde boy gösterdiği yıllarda, bir çok markanın reklam yüzü 
olmuştur. Reklam ve tv çalışmlarının yanı sıra çocukluğunda başlayan şiir aşkı 
her geçen gün daha'da büyümüştür. Şiire karşı hep içinde bir uhde kalmıştır. 


Şiire olan tutkusu onu; yıllar sonra şiir yazmaya yönlendirmiştir. Şiir yazmayı çok seven Semra Kaygun'un 3 Şiir albümü bulunmaktadır. ilk Single albümünü 2014 yılında piyasaya sürmüştür. Güzel dönüşümler alan Kaygun bunun üzerine 2.ve 3. Şiir albümü hazırlıklarını sürdürmektedir, Birde Kitap 
çalışması bulunan Kaygun albüm ve tv çalışmalarına yoğun olarak devam 
etrmeketdir. Şiir albümünde Ege ve Cüneyt Tek gibi ünlü isimlerle çalışmıştır. 


Röportaj ; Hakan ULUSOY 
Editör ; Burak YÜCETÜRK 
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Akademi ve sinema tv okuduğum yıllarda, ilk 
projem İstanbul tarihini anlatan “Eskici” programıydı. 
Eskici isimli programı o dönem kendi imkanlarım dahilinde, araştırmalarım sonucu okuldaki arkadaşlarımın 
desteğiyle oluşturduğumuz güzel bir projeydi. 


Projeden hemen sonra dizi ve çeşitli reklam 
teklifleri aldım. ilk dizi deneyimim köprü dizisi'nde 
oynadığım Emin'e karakteriydi. Bu diziyle beraber 
oyunculuk kariyerimdeki basmakları birer birer 
tırmanmaya başlamıştım. Dizi bittikten sonra bir kaç 
dizide ve çeşitli reklam filmlerinde oynama fırsatı 
yakaladım. Dizi çekimleri ve setler benim için çok 
yorucuydu. Bir dönem ara verdim dizi çekimlerine. 
Lisans ve yüksek lisans yaptım, eğitimlerimi hiç 
bırakmadım, tiyatro ve diksiyon eğitimlerini aldım. 
Kendi mesleğim olan reklamcılık üzerine çalışmalar 
yaptım. 


Fakat çocukluğumdan beri şiir albümü haya- 


limi artık gerçekleştirme zamanım gelmişti, ve albüm 
yapmaya kara verdim. 


86 


İlk albümümden sonra aldığım destek üzerine takipçilerim'de çoğalınca kendime özgüvenim dahada 
arttı. Sürekli olarak yazmaya devam ettim, ikinci 
üçüncü albümümü'de yaptım. Lâl mektuplar isimli 
şiir albümümü kitap haline getirdim. CD içerisinde 
CD'yle beraber hem kitap hem albüm çıkardım. 


Sahne değil ama Radyo ve Tv programları yapıyorum. Bir kanalda Semra Kaygun ile Lâl mektuplar 
isimli programı hazırlayıp sunuyorum. 


Nazım Hikmet, Cahit Sıktı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Aşık Veysel ve daha ismini sayamadığım çok 
büyük halk ozanlarımızı, dinliyorum. Dinlediğim bu 
ozanlarımızın yazdığım şiirlerimde fazlasıyla etkisi 
oluyor. 
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Alışveriş ve moda ile aranız nasıl? 


Alışveriş yapmayı çok severim ama alışverişe çıkmam denk gelince alırım tarzım 
bellidir, çok tarzı olmayanlar hep koşturma 
halindedir bence. 


Hobbyleriniz nelerdir? Evde yanlız kaldığınız zaman en çok neler yaparsınız? 


Kitap okumayı belgesel izlemeyi çok severim, kitap ağırlıklı felsefe ve netten haber 
okuma alışkanlığım var. Müzik ayırt etmem 
sürekli müzik dinlemeyi çok seviyorum. 


Elinizde sihirli bir değnek olsa; bu hayatta 
en çok neyi değiştirmek isterdiniz? 


Elimde sihirli değnek olsada olur, olmasa'da 
olur. Çünkü her şeyin başı sağlık ve huzur 
çok sosyal biri değilim ve inancım sadece 
saygı sevgi değerdir. 


Burçları takip edermisniz. 
Hangi Burçsunuz? 


Evet takip ediyorum. Yay burcuyum amü; 
burcumun özelliklerini çok taşımıyorum 
sadece çok neşeli ve keyifli birisiyim. 


En Sevdiğiniz Renk hangisi? 


En sevdiğim renk demek doğru olmaz; 
sempati duyduğum bir çok renk var aslinda 
bunlar siyah, mor, yeşil, sarı ve kırmızı 


Haytta Olmazsa Olmazlarınız nelerdir? 


Benim için olmazsa olmazların en başında 
ailem gelir. Çünkü hayattaki en kıymetlim 
ailemdir. Anne baba kardeşlerim ayrıca 
arkadaşlarımdır. Onlarla zaman geçirmek 
olmazsa olmazlarımın başında gelir. Arkadaşlarımla sık sık görüşüyorum.buda beni 
çok mutlu ediyor. 


Son olarak takipçilerinize söylemek 
istedikleriniz nelerdir? 


Beni takip eden ve destekleyen tâkipçileri- 
me ayrıca dostlarıma ve sevenlerime: 
burdan çok teşekkür ediyorum. Son ölarak 
Mayıs ayı içerisinde çıkarcağım yeni 
Kitabım'ın bilgisini'de buradan sizlerin 
aracılığıyla paylaşmak istiyorum. 
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Dünyanın; 


€n Yuksek 


€n Uzun 
-00- Otedi 


Muhteşem panoramik manzaralar, aşırı yüksek binalar, açık bir çatı havuzu, 
teleskoplarla donatılmış odalar, panoramik manzaralı bir restoran - dünyanın 
en yüksek otellerinden müşterilerine ne gibi orijinal hizmetler sunabilirler? 
Tüm turistler orada kalmayı fazlasıyla hayal ediyorlar. Bizde bunun üzerine 
dünyanın en yüksek ottellerini sıraladık. 
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Burç Halife 
(828 Metre) 


828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan 
sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik 
konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmıştır. Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgâr 
yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmıştır. 


Temmuz 2008 itibarıyla kulenin yüksekliği yapıcıları tarafından 681.7 m olarak rapor ediliyor. 
Toplam tamamlanmış 165 kat. Bu da gösteriyor ki Burç Halife dünyanın en yüksek yapısı olan Taipei 
101 (509 metre)'i uzun süredir geçmiş durumda. Şubat 2007'de, Burç Halife dünyanın en çok katlı yapısı 
olan Sears Kulesi'ni geçmişti. 22 Temmuz 2007'de BBC News 512 metre yüksekliğe ulaşan Burç Halife'nin 
dünyanın en uzun yapısı olduğunu rapor etti. Oysa Kanada, Toronto'daki, CN Kulesi'nin halihazırda 553 
metre yükseklik ile ayakta duran en uzun kalan yapı olmasına rağmen. 4 Ocak 2010 tarihindeki resmi 
açılışında kulenin resmi yüksekliğinin 828 metre olduğu kamuoyuna bildirildi. Kaynak:Wikipedia 
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Sangay Towers 
(632 Metre) 


Çin'in Şanghay şehrinde yer alan 632 metre uzunluğundaki 127 katlı gökdelen. Bu özelliği ile 
dünyanın en yüksek ikinci binası ve en yüksek üçüncü yapısı konumundadır. 


Ayrıca dünyanın bir bina veya yapıda bulunan en yüksek gözetleme güvertesi ile dünyanın en 


hızlı asansörüne sahiptir. 
Kaynak:Wikipedia 
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Kİ LLLARAAA» 


SAKALI 


a 


Merke Saat Kulesi 
(601 Metre) 


Ebrac El Beyt Kuleleri, Mekke, Suudi Arabistan'da Osmanlı mirası Ecyad Kalesi yıkılıp yerine inşa 
edilen binalar kompleksidir. 601 metre yüksekliği ile de Suudi Arabistan'ın en yüksek binası, Dünyanın en 
yüksek ve en büyük otelidir. 


Yapının yeri Kabe'yi içine alan Mescid-i Haram'ın yanındadır. Sonuçta, Abraj Al Bait Kuleleri'nde 
yaklaşık 4.000 kişi kapasiteli büyük bir mescit bulunacaktır. Her yıl 2 milyon hacı adayı'nın konaklayabileceği bir 5 yıldızlı otele sahip olacaktır.Dahası, Abraj Al bait Kuleleri'nde 4 katlı alışveriş merkezi ve 800 
araç kapasiteli otoparkı bulunacaktır. Konut kuleleri, iki helikopter alanı, ve iş seyahatçilerinin yerleşebileceği konferans salonu bulunacaktır. Toplam 65.000 insan kulelerin içinde oturacaktır.Mimarlık otoritelerince kitsch olarak nitelendirilmiştir. 


Kaynak:Wikipedia 
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One World ade Center 
(641 Metre) 


Özgürlük Kulesi Aşağı Manhattan, New York'ta inşa edilen yeni Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin ana binasına işaret eder. 104 katlıdır ve Batı yarıküre'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek dördüncü binasıdır. 

Özgürlük Kulesi 30 Nisan 2012'de inşaası devam ederken Empire State Binası'nın yüksekliğini 
aştığından beridir New York'un en yüksek binasıdır. 30 Mayıs 2012'de çelik konstrüksiyonunun inşaası tamamlanmıştır. 10 Mayıs 2013'te son bileşeni olan çan kulesinin de monte edilmesiyle bina, 541m (1,776 
fit) sembolik yüksekliğe ulaşmıştır. Bu yükseklif fit biriminde Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalandıgı yıla denk gelir. 

Kaynak:Wikipedia 
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Dünyanın en yüksek 50 Oteli 


No 


Tower Adı 


Burç Halife 
Şanghay Tower 

Mekke Saat Kulesi Oteli 

One World Trade Center 
Guangzhou CTF Finans Merkezi 
TAPE! 101 

Şanghay Dünya Finans Merkezi 
Uluslararası Ticaret Merkezi 
Petronas İkiz Kulesi 1 

Zifeng Tower 

Willis Tower 

KK100 

Guangzhou Finans Merkezi 
432 Park Avenue 

Trump Tower 

Jin Mao Tower 

Princess Tower 

Al Hamra Tower 

2 Uluslararası Finans Merkezi 
23 Marina 

CITIC Plaza 

Shun Hing, 

Eton Place Dalan Tower 1 

Burj Mohammed Bin Rashid 
Empire State Binası 

Elite Residence 

Central Plaza 

Bank of China Tower 

Bank of America Tower 

Almas Tower 

JW Marriott Marauis Dubai 1 
W Marriott Marguis Dubai 2 
Emirates Tower One 

OKO - Residential Tower 

The Torch 

Forum 66 Tower 1 

The Pinnacle 

T&CTower 

Aon Center 

The Center 

John Hancock Center 

ADNOC Headauarters 

Wuxi International Finance Sguare 
Chongaing World Financial Center 
Mercury City Tower 

Tianjin Modern City Office Tower 
Tianjin World Financial Center 
Shimao International Plöza 
Rose Rayhaan byrRötana 


Şehir (Ülke) . Yükseklik (M) ( Kat BitİŞ 


Dubai (BAE) 
Şanghay (Çin) 
Mekke (SA) 

New York (ABD) 
Guangzhou (Çin) 
Taipei (TW) 
Şanghay (Çin) 
Hong Kong (Çin), 
Kuala Lümpur (MY) 
Nanjing (Çin) 
Chicago (ABD) 
Shenzhen (Çin) 
Guangzhou (Çin) 
New York (ABD) 
Chicago (ABD) 
Şanghay (Çin) 
Dubal (BAE) 
Kuwait City (KW) 
Hong Kong (Çin) 
Dubal (BAE) 
Guangzhou (Çin) 
Sauare Shenzhen (Çin) 
Dalian (Çin) 

Abu Dabi (BAE) 
New York (ABD) 
Dubai (BAE) 
Hong Kong (Çin) 
Hong Kong (Çin) 
New York (ABD) 
Dubai (BAE) 
Dubai (BAE) 
Dubai (BAE) 
Dubai (BAE) 
Moskova (RU) 
Dubai (BAE) 
Shenyang (Çin) 
Guangzhou (Çin) 
Kaohsiung (TW) 
Chicago (ABD) 
Hong Kong (Çin) 
Chicago (ABD) 
Abu Dabi (BAE) 
Wuxi (Çin) 
Chongging (Çin) 
Moskova (RU) 
Tianjin (Çin) 
Tianjin (Çin) 
Şanghay (Çin) 
Dubal (BAE) 
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Guangzhou CTE Finans 
Merkezi (530) 


Guangzhou Uluslararası Finans 
Merkezi, Çin'in Guangzhou kentinde yer 
alan bir gökdelendir. Bina 438.6 metre yüksekliğinde ve 103 katlı olup dünyanın 15. 
yüksek 

binasıdır. 

Wilkinson Eyre tarafından tasarlanan binanın inşaatı Aralık 2005 tarihinde başlanmış 
olup 2010 yılında tamamlanmıştır. Bina 
RIBA 2012 lubetkin Ödülü'nü kazanmıştır. 
Kaynak:Wikipedia 


TAJPEJ 101 (508) 


Tayvan'ın başkenti ve özel şehirlerinden biridir. Şehir ülkenin kuzeyinde yer 
almakta olup çevresinde Yeni Taipei şehri 
bulunmaktadır. Şehrin nüfusu 31 Mart 
2016 tarihi itibarı ile 2.7 milyonun üzerinde olup Yeni Taipei ile Keelung şehirleri 
ile birlikte 7,047,167 milyon nüfuslu Taipei-Keelung metropol alanını oluşturmaktadır. 


Taipei, Tayvan'ın siyasi, ekonomik, eğitim ve kültür merkezidir ve önemli 
bir yüksek teknoloji endüstrisi bölgesidir. 
Aynı zamanda dünyanın en yüksek ikinci 
binası olan Taipei 101'e de ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Kaynak:Wikipedia 


Sanghay Dünya Finans 
Merfezi (492) 


Eski Çinliler tarafından dünyayı temsil etmek üzere kullanılmış kare prizma “kozmik kemerlerle” kesişir ve “binanın dikey 
konumunu” vurguluyor. Bu geometri binanın üst katlarına geniş 
gökyüzü kapısı oyulması ile daha da çarpıcı hale getirilmiş. Binanın 
temel geometrisini güçlendiren gökyüzü kapısı yükseldikçe genişler 
ve üzerinde kulenin karşılıklı köşelerini tek bir noktada birleştiren bir 
gökyüzü köprüsü yer alıyor. Gökdelenler için en büyük tehditlerden 
biri olan rüzgarın etkisini azaltmak için binanın tepesinde büyük bir 
yuvarlak yapılması düşünülmüştür. Bir karenin içerisinde, dairesel 
bir şeklin içinde bulunan gökyüzünü temasının; Çin mitolojisinde 
Dünya'yı temsil etmesi bu kararı vermeyi kolaylaştıran en önemli 
etkenlerden biriydi. Ancak Çinlilerin Japon bayrağını temsil ettiğini 
düşünerek, bu görkemli yapının üstünde bir yuvarlak bulunmasına 
karşı çıkmalarıyla, bu proje değişmiştir. Bunun yerine yine rüzgarın, 
gökdelen üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla gökdelenin tepesini 
ikiz kenar yamuk olarak inşa etmişlerdir. Binanın 12 katında bir dayanıklı sığınaklar vardır.Sığınakların yapımında ateşe karşı dayanıklı 
çelik kullanılmıştır. Kaynak:Wikipedia 
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İdil; uluslararası bir dansçı, eğitmen ve koreograf. Aldığı eğitimler oryantal dans, çağdaş 
dans, klasik bale, Türk ve Arap halk dansları ve ateşle sirk gösterileri üzerine.Stockholm 
Üniversitesi'nde İngilizce dilbilimi, Uppsala Üniversitesi'nde Türkçe ve Türki diller eğitimi 
gördü.Bunların yanı sıra Dr. Marcia Leventhal ve Dr. Ilene Serlin'in önderliğinde Uluslararası 
İleri Seviye Dans Hareket Terapisi Enstitütüsü'nden Klinikte Dans ve Hareket Terapisi eğitimi 
aldı. Stajının bir bölümünü Down sendromlu bireylerle yapan İdil çalışmalarına depresyon, 
artist's block ve sosyal stigma konularında Rock ve Metal müzisyenleriyle devam etmeyi 
amaçlıyor.İsveç ve Türkiye vatandaşı olan İdil, Stockholm, Paris ve Atina'da yaşadıktan 
sonra Türkiye'ye geri döndü. Galata Kulesi'nde uzun süre geleneksel olarak sahne aldıktan 
sonra, aldığı Dans ve Hareket Terapisi eğitimin de etkisiyle, çalışmalarını ve kendi kimliğini 
harmanlayarak kendi alternatif stilini üretti, ateş dansına ağırlık verdi. 


Idil'in kariyerinin önemli noktaları arasında gelenekselden alışılmamışa kadar uzanan uluslar 
arası çalışmalar var; Japonya'nın nasyonel TV kanalı NHK de dahil bir kaç programda Türk 
oryantal dansçı olarak yer almak, Portekizli Metal devleri Moonspeli ile konserlerde misafir 
sanatçı olarak dans etmek, Iran'dan Shahram Shabpareh, Afshin gibi isimlerle, Türkiye'de 
Ozan Doğulu, Bahadır Tatlıöz, Gülden Mutlu, Asena, Tanyeli gibi isimlerle hem geleneksel 
hem de alternatif stillerde çalışmalar yapmak, ayrıca Klinikte Dans ve Hareket Terapisi eğitiminden ve dönüştürücü bir element olarak ateşten yola çıkarak biçimlediği disiplinler arası 
yaratıcı hareket pratiğini oluşturmak. İdil dans/ateş gösterileri ve dans/ateş eğitmenliğinin 
yanı sıra, disiplinler arası yaratıcı hareket dersleri ve dil dersleri veriyor. 
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Idylleve is an international dance performer, teacher, choreographer.Her dance studies include oryantal dance a.k.a belly dance, contemporary dance, classical ballet, Turkish & Arabic 
folk dances and fire manipulation. She studied English linguistics at Stockholm University, 
Turkish and Turkic Languages at Uppsala University. In addition to her linguistics major and 
dance studies, she received Clinical Dance and Movement Therapy education under Dr. Marcia Leventhal and Dr. Ilene Serlin from International Institute for Advanced Practice in Dance 
Movement Therapy. She carried out a part of her internship with young adults with Down 
Syndrome. She wants to continue her work with Rock and Metal musicians in areas such as 
depression, artist's block, and social stigma.She is a dual citizen of Sweden and Turkey, has 
lived in Stockholm, Paris, Athens and in Istanbul. She has performed as an oriental dancer at 
the historical Galata Tower of Istanbul. 


With the influence of the Dance and Movement Therapy education she received, she blended 
various aspects of her profession and her personality, and created her own unigue style and 
focused her attention more on fire dances. Her career highlights include international collaborations ranging from traditional to unconventional such as appearing as a Turkish oriental 
dancer on Japanese TV, performing live with Portuguese Metal gurus Moonspell, featuring 
with Shahram Shabpareh and Afshin From Iran, Ozan Doğulu Bahadır Tatlıöz, Gülden Mutlu, Asena, Tanyeli from Turkey, and forming an interdisciplinary creative movement practice 
based on her training in Clinical Dance and Movement Therapy and fire as a transformative 
element. She performs regulariy and teaches fire/dance, interdisciplinary creative movement, 
and languages. 
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Merhabalar, ben bir performans sanatçısıyım. Oryantal Dans. Heavy 
Metal, ateşbazlık ve disiplinlerarası yaratıcı hareket alanlarında faalim. 
Deneysel olmayı seviyorum, fakat füzyon dansçısı değilim Ateşi çoğunlukla Heavy Metai'de kullanıyorum. Çok eski ve tanınan Portekizli Gothic Metal grubu Moonspell, Mümin Sesler'in orkestrası İle çalışarak Orta 
Doğu müziği kullandıkları bir parça yaptılar; Breathe. Ben de onlara bu 
ve bir kaç başka parçada eşlik ettim. Bunun gibi melez çalışmalar da 
yapıyorum. 


Dans haricinde, Dilbilimi ve Dans Hareket Terapisi okudum. Beden-ruh-akıl birlikteliğini çalışmak ve hareket kapasitelerini duygulara 
yönelerek arttırmak isteyen bireylerle Disiplinlerarası Yaratıcı Hareket 
çalışmaları yapıyorum. Dilbilimi çalışmalarıma azar azar devam ediyorum fakat şimdilik askıya aldım çünkü derslerim İsveç'de, uzaktan 
devam etmek hayat burada yoğunken zor oluyor. 

İsveç, Fransa, Yunanistan gib, ülkelerdi 
ültür ve ülkeleri tanımanın eksi ve artıları ney: 
Sağlıklı bir kişisel alan belirleyebilen epey uyumlu bir insan olmayı 6ğrendim. Tipik, öznel ön-yargılardan uzaklaşmayı öğretti, açık fikirlilikle 
ile he rarları alabilmemi sağladı. Bir zamanlar, o zaman benim için, 
ne anlama geliyorlardıysa, yurt ve ev kavramlarını özledim. Doğrusu; 
köksüz, öksüz ve eksik hissettiğim oluyordu. Fakat. geriye baktığımda 
bu durumun bana, kültürel olarak basmakalıp yargılardan yalın, tamamen kendim olabilme imkanı sağladığını görüyorum. Ben sadece 
benim, kendi halinde bir bireyim. Farklı ülkelerde yaşamak bir de burada 
eski moda ama oralarda popüler olan oryantal dansı getirdi hayatıma. 


“Dans sizin için ne ifade ediyor? ns etmek 
sizce? 

Dans dediğimizde, belirl ve örgütlü hareket ve adımlar dizisi aklımıza 
gelir. Bir duyguya yanıt ya da reaksiyon olarak yapılan her hareket dan- 
Sın bir parçası olabilir habuki. Bedenin kendine alt bir ritmi, kendini ifade 


etme halleri var. Müzik işte bu ritim, başka kimse duymasa bile. 


Örneğin, Oryantal Dans gibi kültürel bir dansı düşündüğümüzde, dansçının dans esnasında takip ettiği Yakın/Orta Doğu'ya özel ritim patemleri ve makamlar vardır. Müzik canlı müzik ise, müzisyenler de dansçıyı 
takip ederler. Yanıtlaşırlar. Dansçı, müzisyenler ve izleyiciler arasındaki 
bir sohbet gibi. Bu sohbet, deneyim eden herkesin gözünün önünde 
gerçekleşen bir dönüşüm; sesin bedende sembol bulması, bedenin 
sese yön vermesi. Dans tiyatrosunu düşünürsek, müzik arkaplanı oluştu- 
Tup atmosferi belirliyen öğe olabilir. 


Müziksiz dans etmek mümkün. Bir niyet, bir amaç belirleyebiliriz; bu- 
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, Idil. We'd like to get to know you bel e, tell us about 
“Hi GS. | am a performance artist specialized in Middle Eastern dance/ 
oryantal dans and fire manipulation. | am a classical orlental dancer. 
While | enjoy being experimental, | am not a fusion dancer. | am a metalhead and as such, | employ the use of fire, fire fans, fire-eating, as 
well as fire-breathing mainiy for heavy metal music and oriental dance if 
ihe music is Middle Eastem 


Apart from dancing, | have studied linguistics as well as dance and 
movement therapy. | carry out interdisciplinary creative dance/move- 
'ment sessions with individuals who want to go deeper in their personal 
spirtual growth to strengthen their soul and who want to expand their 
movement capacity | have suspended my lnguistics studies at present 
with my courses in Sweden in order to pursue my goals in dance here. 


ivedi in sever 
Greece. What were the pros and cons? 

1 have definitely samed to be an extremely adaptive person with healthy 
personal boundaries. It taught me to stay away from subjective judg- 
'ments and to live making decisions from an open mind. Önce upon a 
#ime, | missed my homeland and what it meant back then for me. Truthfully, | felt rootless and incomplete most of those lonely times, and now 
when | reminisce, | can see it helped me to be my own self siripped of 
any culturaliy stereotypical bias. | am just me, an individual. Living abroad planted the seed of oriental dance in me, what is old-fashioned here 
is very popular over there. 


What does dance mean to you? Is it possible to dance without 
music? 

When we say dance, we think of defined and organized moves and 
steps. | think any movement done as a response or reaction to emo- 
#ions can be considered vocabulary for dance. The body has its own 
rhythm and has its own way of expressing itself, music İs that rhythm, 
even if no one else can hear it. 


When we think of a kind of cultural dance like oriental dance, there are 
Middle Eastem rhythm patterns and magams that the dancer follows. 
With a live orchestra, musicians also follow the dancer. It is an artistic 
Gonversation between the dancer and the orchestra and the audience. 
This conversation is the art of transmutation happening directiy in front 
Ofall that experience it. The physical and vibratory embodiment of 
sound and motion. 


When we think of dance theatre, music can be the background, as a 
means to set the atmosphere. 
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gün ne için dans ediyorum? Bu niyet, irade gücünü kullanarak bedeni 
duygularla hareket etmeye bırakabiliriz. Bunu her kes yapabilir. dansçı 
olmak şart değil. Kendimize sorabiliriz; (toplumda) “beden neden tabudur, bedeni ne/kim/heden ayıplar, kendi bedenimi şartsız sevgi ile sevmemi engelleyen ne?" Dans bu soruların yanıtlarını aramak için harika 
bir alan. 

Ah. O kadar çok var ki! Spotify hesabımın 2017'de en çok dinlediklerin 
listesinin ilk 10'u sırayla şöyle: Obituary. Marilyn Manson, Celtic Frost, 
Orphaned Land, The Vision Bleak, Thündenwar. Opeth, Candlemass, 
MyGrain, Oranssi Pazuzu. 


Moonspel tabii her zaman benim için çok özel. Müzik zevkim zamanla 
değişiklik gösterebiliyor. Dimmu Borgir, Keep of Kalessin, Arcturus, 
Dream Theater, Liguld Tension Experiment, Borknagar, Ihsahn, Blut Aus 
Nord, Rob Zombie, Hayko Cepkin, A-Namrood, Shining bu zamanlarda 
dinliyor olduklarım. Ayrıca, eski Punk ve Post-punk ve Neve Deutsche 
“Hârte de severim. 


Bunu şu şekilde dile getiriyorum. Bilinçaltı ve bilinç dışımın (kasıtsız, 
bölümsel) dışavurumu. Metal geniş kapsamlı bir müzik türü. Konuları ise 
her zaman toplum ve sistemin kötülediği konular. Şöyle özetleyebilirim. 
Gölge benliğim Metal. (Jung 

psikolojisindeki gölge benlik) 

Onu daha çok sahiplendikçe, 

narin dansçı benliğim ile 

birleşme fırsatı buluyor ve 

kendimi daha bütün ve daha 
güçlü hissediyorum. Metal 
müzik dans kadar terapötik 
olabilir. Extreme Metal ve 
öfkenin işlenmesi konusunda 
Pubmed Central'da (sağlık 
bilimleriyle ilgili makalelerin 
yayınlandığı bir dijital veritabanı) araştırma makaleleri 
bulabilirsiniz. Bulgular gösteriyor ki Extreme Metal dinlemek bu dinleyiciler için öfkeyi 
gidermenin sağlıklı bir yolunu 
ifade ediyor olabilir. 


Folk Metal olarak Oriental 
Metal grupları ie oryantal 
metal, Extreme Metal ve 
Industrial Metal grupları ile 
kanlıcanlı ateş gösterileri yapmak isterdim. Eksperimental diğer alanlara da açığım. 

Yeni çalışmalarınız v 
Evet. Harika bir çalışmamız var. Ateş ve danstan daha fazlasını içeriyor. 
Farklı bir çok alana hitap edebiliyor olacak 
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I think it is possible to dance without music. | set an intent, why am | 
“dancing for today? Anyone can do this. Use that intent, that power of 
will to allow the physical body to move to your feelings. You don'trealiy 
'need to be a dancer to do this. Ask yoursell, “why is your body a taboo? 
What shames my body and what holds me back from loving it unconditionally?” Dance is an amazing way to find answers to these guestions. 


Oh. | have so many. Ok, my Spotify Top Songs 2017 list's first ten are 
Obituary, Marilyn Manson, Celtic Frost, Orphaned Land, The Vision Bleak, Thundenwar, Opeth, Candlemass, MyGrain, Oranssi Pazuzu. Moonspeli is indeed the apple of my eye. My taste might luctuate over the 
years. Dimmu Borgir, Keep of Kalessin, Arcturus, Drsam Theater, Liguid 
Tension Experiment, Borknagar, Ihsahn, Blut Aus Nord, Rob Zombie, 
Hayko Cepkin, A-Namrood, Shining are what | listen to nowadays. | 
also enjoy listening to some older punk bands and post-punk bands and 
Neve Deutsche Hârte bands. 


have used this sentence in another interview before as an answer to 
#he same guestion. So Tl express tin the same way again:Heavy Metal 
means to me the unintentional and partial release of my subconscious 
and unconscious mind. 
Metal music is diverse but 
the themes it deals with are 
always what the soclety, 
what the system teaches 
and conditions us to avoid. Let me putit this way; 
my shadow self is Metal. 
The more | embrace İt, the 
more it merges with my, 
delicate dancer side and | 
feel complete and stronger. 
Metal can be as therapeutic 
as dance. And actually, you 
can find researches about 
extreme metal and anger 
processing on PubMed. 
Central. The findings indica- 
te that listening to extreme 
music may represent a 
healthy way of processing 
anger for these listeners. 


1 would like to perform 
Middle Easter Metal Dance with Middle Easter Metal bands, blood 
and filire with Extreme metal bands “laughs”..., and experimental anything with all others. 


have an awesome project in the making. It includes more than fire and 
dance and it will appeal t a wide, wide range of scenes 
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niz a 7 ere nasıl başl ? 
Sakin bir yapım vardır, özellikle zor bir durumla ilgilenirken epey sakin 
olabilirim. Bazı iş arkadaşlarım ateşten korktukları kadar benim o sakinliğimden de korktuklarını espri olarak söyleyer hatta. Fakat, ateşle her performansımda ya da her provada derin bir korku ve anskiyete hissederim. 
Sanırım bunu hissetmek gerek, bu korkuyu ve kaygıyı hissetmeye 

izin vermek gerek ki cesaret ve sakinliği geliştirebilelim. 

Işığı fark etmek içi karanlığın gerekliliği gibi. Ama hayakımın her alanında böyle bir cesaret ve sakinliğe 
Sahip değilim. Aslında günlük hayatımda sahne 
halimin tamamen tersiyim bile diyebilirim. 


Nasıl karar verdim. Küçükken o hep kibritlerle oynayan çocuktum ben — ama yaramaz 
olan değil, sessiz olan — Ateşten hem de 
çok korktuğumu hatırlıyorum. Profesyonel! 
olarak dans etmeye başladığımda, azar 
azar ateş kullanmaya başladım, farklı 
aletler, mumlar kullandım. Çocukken 

ayrıca sirk gösterisi olarak ateş üfleyenlere bayılıyordum. Ejderha olmayı hangi 
çocuk istemez ki? Yetişkin olaraksa en çok 
öncü Black Metal gruplarından etkilendim 
sanırım. Bathory, Emperor, Dark Funeral, 
Immortal, Moonspell, hepsi ateş üfleme yapıyorlar. Sanırım Langsuyar (Femando Ribeiro) 
bunu bana geçirdi. 


Evet; son 20 yıldır Batı'da büyük bir ilgi var. Fakat öyle bir yere geldi ki 
artık oryantal dansı tanımak mümkün değil. Bir çok entemasyonel dansçı 
ve hobici buraya gelip yerel dansçılardan ders alırdı. Şimdi son bir kaç 
yılda bu coğrafyanın politik durumu yüzünden biraz izole kalmış, ve ala- 
nin dışına itilmiş bir halimiz var. 


Oryantal Dans/Rags Shark kültürel bir dans. Bu çoğrafyada yaşayan 
bir çok toplumlara ait. Uluslararası alanda ise şuursuzca o kadar çok stil 
meydana geldi ki, bu coğrafyadan, dansın kökeninden tamamen kopuklar. Bu kültürden olmayanların kendi aralarında üretip, satıp, yaptıkları 
türler oldular. Orta Doğu dansı fakat Batı'nın dominant kültürleri, iktidar- 
da olan kültürler, tarafından şekillendiriliyor. Hakim kültürler tanımlıyor, 
klasifiye ediyor, oluşturuyor, satıyor ve domine ediyor. Moral bozucu. 

Ve, kendi kültürümüze dair doğal bilgi ve deneyimlerimizin yadsınması 
onur kırıcı bir durum. Tabii Yakın/Orta Doğu danslarının ve dansçılarının 
geride kalmasına neden olan kaynak kısıtlılıkları da var; bunlar bazen 
finansal yetersizlikler. bazen ideolojik, politik, kültürel hatta vizyonel limitasyonlar. 
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1 am generaliy a very calm person especially when ! am dealing with a 
difficult situation. Some colleagues of mine say that they are afraid of 
my calmness as much as they are afraid of fre. But every time | dance 
with fire, or practice with fire, | do feel intense fear and anxiety | think 
you should feel that, you should allow yourseli to feel that fear and 
anxiety in order to muster up courage and develop composure. I is like knowing the dark in order to see the 
light. However | cannot say | have this courage and. 
composure in all areas of my fe. Most of the time 
in my daily life | am gulte opposite of how | am 
on stage, | think. 


How | decided. I was that kid who played 
with matches - not the naughty one, but 
#hat gület one — but at the same time | 
remember | was very scared of fire. When 
I started to dance professionally, | started 
to dance with fire litle by little, first with 
candles and other fire props. | was also 
fascinated by fire breathing as a circus 
act when | was a kid. Imean, who doesn't 
wanna be a dragon? But as an adult dancer, | was especially inspired by the eariy 
black metallers such Bathory, Emperor, Dark 
Funeral, Immortal, Moonspell, they all did fire. 
breathing. | think it was Langsuyar (Fernando 
Ribeiro) who passed it on to me. 


Oryantal Dans was gaining recognition, yeah, but it is so appropriated 
that it is unrecognizable now. Many dancers and hobbyists used to come 
here to leam from local dancers but now with the political situation, we 
are kind of isolated and out of the scene. 


Belly Dance/Oryantal Dans/Rags Sharki is a cultural dance form, but 
there are so many styles of belly dance now in the intemational area that 
are completely separated from its cultural roots, only danced by non-near/middle eastem dancers and hobbyists, non-existent in counirles of 
origin because they are so appropriated that they dont appeal to the audience here. | mean that this is a Middle Eastern dance form but shaped 
by non-middle eastem dominant culture/s. It is a really frustrating situa- 
#on and it is frustrating and humiliating that our natural knowledge and 
experience about our own culture is often denied. Dominant culture/s 
define, create, sell and dominate. There is indeed shortage of resources 
ihat also cause Middle Eastem dances and dancers fall back, such as 
financial insufficiencies, and ideological, political, cultural limitations. 
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Dans hayatın bir parçası. Evrilmeye ve gelişmeye devam edecek. Temel 
de yatan “egzotik öteki” ve “tanımlamaları yapan güç sahibi” ikililiğinin 
bilincinde olup, oryantalizmi ciddiye almak ve bilgilendirmek ve mücadele 
etmek gerek. Özgün benlikler oluşturarak, okuyarak, kopyasız yaratarak. 
Fakat, çoğunlukla Türkiye'de olan şu ki, Arap dansı olarak görülüp, Arap 
dansı olarak egzotize ediliyor. Doğu'yu egzotikleştirmek zaten oryanta- 
Jizmin/şarkiyatçılığın işi. Salgın gibi, zincirleme kaza gibi. Batı'daki Doğu'sundakini hep hor görür. 


Düşündüm, Oryantal Dans buralarda neden biraz bayağı, avam, avamsa 
kötü ve ille cinsellikle ilgili görülür.Ben taleb ediyorum bu dansı. Benimdir, 
bizimdir diyorum onurla. 


Oryantal güzel ve çok yönlü bir dans, Yakın ve Orta Doğu'nun değişik 
müzik gelenekleriyle zenginleşmiş. Neden daha çok eklemeyelim? Neden geleneksel şarkılara, pop şarkılarına ya da Türk Sanat Müziğine de 
özgün olarak dans etmeyelim?Oıyantal dans tabii ki herzaman sosyal 
bir eğlence olarak var olmaya devam edecek. 


Baletik hareketler ekleyerek kalkındırmaktan söz etmiyorum. Füzyon pro- 
Je olarak bu da yapılabilir, fakat düşünçe Doğu'dan olanı “kalkındırmak” 
için Batı öğeleri kullanmaksa o görüşte bir sorun var. Bizim kimliğimiz. 
Doğu-Batı arasında melez. Bunu yansıtabiliriz dansta, samimiyetle. 


Cinsiyet gözetmeden insanların nezaketine dikkat ederim. Nezaket iyi 

insan olmaktan daha önemli bir şey. Bazen, toplum öyle şartlandırdığı 
"İyi" davranmaya gayret ederiz. Nezaketse içeriden gelen bir şey. Hakiki bir iletişime kapı açabiliyor. Duygusal farkındalığı olan ve sağduyulu 


insanlardan hoşlanırım. Ah. Ayrıca, Metal dinlemeleri gerek!! 


* Dans eğitmenliğinizden ve eğitim programlarınızdan bize bahseder 
misiniz? 

Oryantal dans öğretiyorum, klasik ve modem. Modemden kasıt oryantal 
öğeleri olan pop ve rock müzikle melez danslar yapmak Ateşbazlık dersleri veriyorum. Gerek oryantal dansa gerek free style dansa ateşi nasıl 


uygun bir şekilde ekleriz 


Disiplinler arası yaratıcı hareket dersleri veriyorum. Disiplinler arası diyorum, çünkü, duyguların reprezentasyonlarından başlıyoruz. hareket 
ediyoruz, çiziyoruz, çizdiğimizi harekete hareketleri çizime 

Estetik gözetmeden. Sadece dışa vermeye odaklanarak. Bu çalışma kişinin ifade ihtiyaçlarını ve yaratıcı arzularını keşfetmek için birebir çalışma 
samimiyetini içeriyor. Bu çalışmalarda öğretmenlerden çok, etkinleştiric, 
kolaylaştırıcı, yaratıcı bir rehber rolünde oluyorum. Yurtdışı öğrenciler ile 
Skype dersleri gittikçe popülerleşiyor. 


fi 


Okuduğunuz için teşekkür ederim! 
Harikasınız İlginizi çektiyse paylaşın | 


Sinara rm ini olarak kullanıyorum. 


Dance is a part oflife. İt will continue to evolve. We need to take this 
Orientalism seriousiy and confront it. We, especially we, the dancers of 
origin. So often, however, generally speaking, Turkish people are eager 
to see it as an Arab dance and exoticize it s0. It islike an epidemic causing a chain accident. The next one in the West keeps exoticizing the 
'next one in the East. 


1 asked myself why oryantal dans is looked down upon in Turkey, why. 
considered “avam'”/ow/plebelan, or considered lewd. | say with pride that 
is my, our dance. 


It is a beautiful and versatile dance form enriched by the many different 
musical traditions of the Near/Middle East. Why don't we enrich it even, 
more? Why don't we (Turkish dancers) dance more to Turkish classical 
or traditional music? 


Idon't mean elevating it. It is not low it is beautiful enough in its raw 
form. | don't mean elevating, say, by adding balletic moves into it. It is OK 
to add and fuse dances as a project, but regenerating oryantal dans in 
balletic fashion does more harm than good. 


Regardless of their sex, | expeci people to be kind. Kindness is more 
important than being nice. People sometimes behave nicely because 
his is whal society expecis you to do. Kindness is intemally motivated, 
comes from within. İt opens a door for a genuine communication. | like 
people who are emolionallıy aware and responsible. Oh. And | expeci my 
partners to listen to Metuhi! m/ 


an you tell u. ut your dance tion progi 
1 teach orlental dance, classical and modem. By modem | mean dancing 
to Middle Eastem influenced pop or rock music. We use oryantal dans 
moves where the music has oriental dance music elements and authentic movements elsewhere. | teach fire dance: how to use fire properiy 
with orlental music and other kinds of music, rather than technical spinning. 


| teach interdisciplinary creative movement. | call it interdisciplinary be- 
Cause we start with representations of emotion. We move, we draw, we 
'dance what we see in the drawing, we let i transform one thing to ano- 
her. These classes involve the intimacy of working one-on-one to fully 
explore the expressive needs and creative desires of the person. am 
'more of an enabler and creative gulde han a teacher during these sessions. Skype lessons are getting more and more popular! 


Anything you want to say to our readers? 
Thanks for reading!!! You totally rock! Share and discuss with me if you 
find it interesting. 


—— 


? I don't smoke. | 
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dıgın 


nve e tehlikeli, 


Ruhu 
burda olmaktan yermi. (kahkaha) Belki rai 
bir gül kenarı. Allırı — olmasın. Yüzecegiz. 


yorum, ama 2vekim ai için yesem. İ 
daha önemli. 


e degil, terkedilme emmi 
Benzetildiginiz biri var mı? i 
Ünicarn-ejderha melezi! (kahkaha) , 
Yaptıgınız en büyük çılgınlık? Sabah 6'da kalkıp 
okula öyretmenlik yapmaya gitmek. Çak ciddi 
söylüyorum. pug yünün sömürücü sisteminde bir dil 
ögretmeni olaral ça lısmak ates solumaktan daha 
si aha kötü yakar 


res 


enjoy be je psn ihese e 
Want İç yim Dur favorite 


(laughs) Well, maybe by a İake ina 
e nal s0 col ve 


71 ihemez ik rin r yu in lif 
other selves (İaughs) 


7 Oh | love animals but | 


çuha 
at La İnoks da you like in oppasi ei 
An never taught about it. (laughs) 


layvanları çok sevi- 


iç dü- 


İtisnot ni itit mz any > 
Pi k ge a fear of abandanment. Haa 


k yau İnal 


7 Hayır. Affediyorsa 


İh 


ır? Waking upatbam m go to sehnol in EE 
#t a İangusge school. Seripusly. Working 25 2 


hk teaçher in İndi lpitai 
isteğe and v5 PE 
hing. İhe farmer burns Warse. 
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EKGTREM 
PORLAR 


Ekstrem spor, aksiyon sporu veya macera sporu, diğer 
sporlara göre daha fazla risk ve zorluk barındıran spor 
dallarına verilen genel isimdir. Bu spor dallarında çok özel 
malzemeler gerekir. Sporcular daha katı fiziksel aktiviteleri 
gerçekleştirirler ve bu spor dallarında adrenalin salınımı diğer spor dallarına göre daha fazladır. 


Ekstrem sporun tanımı net değildir. Tam olarak ne zaman 
çıktığı da netleşmiş değildir. Ancak 1990'lı yıllarda popülerlik kazanmış ve dünya genelinde hızla yaygınlaşmıştır. 
Adrenalin seven insanlarca benimsenmiştir. 


Ekstrem spor çok geniş ve geneldir; kendi içinde birçok 
dala ayrılır. Doğa sporları ile çok ortak yönü vardır. Atlama, 
tırmanma, dalma vb. aktiviteler ekstrem sporun bir parçasıdır. Çoğu zaman yaralanma, sakatlanma ve hatta ölüm 
vakaları bile olmaktadır. Günümüzde dünyanın birçok yerinde ekstrem spor yapılmaktadır. Kaynakça; Wikipedia 
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BUNGEE JUMFING 


Bungee jumping bireylerin yüksek bir yerden aşağıya doğru atladıkları ve esnek bir halatla yukarı 
çekildikleri, heyecan verici bir etkinliktir. Tam adrenalin tutkunlarına göre olan bu etkinlik eğlence 
için yapılır. Köprü, balon, vinç ve kuleler atlayışçıların dalış için kullandığı yüksekliklerden bazılarıdır. 
Güney Afrika'daki Bloukans Nehri Köprüsü, İsviçre'deki Verzasca Barajı ve Yeni Zelanda'daki Kawarau Köprüsü en ünlülerinden birkaçıdır. Bungee severler, 50 m'ye varan atlayış noktaları sağlamak 
için gezici vinçler kullanır. 


Tümüyle sağlam esnek ipler tehlikelerle dolu bu etkinliğin güvenliği açsısından canalıcı önem taşır. 
Lateks kauçuk ipliklerden yapılan bu kordon gereken esneme ve zıplamaya göre içeri ya da dışarı 
döner. Bungee jumping yapanlar, atlayış yaptıkları platforma çıkmadan öce dikkatle tartılır ve göv- 
de koşumuyla donatılır. Atlayış birkaç saniye sürer ve birkaç geri sıçrama içerir. Kordon yer çekimi 
kuvvetinin çoğunluğunu soğurur, böylece atlayışçı sistemde seri bir sarsıntı yaşamadan dengeli bir 
biçimde yavaşlar. Kaynakça; Wikipedia 
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YAMAÇ PARASÜTÜ 


Yamaç paraşütü, hava sporlarıyla ilgilenen birkaç kişi tarafından 1980'li yılların başlarında bulunan, 
serbest paraşütlerle yamaçlardan koşarak kalkmaya olanak sağlayan bir ekstrem spor , Sivil harvacılık mevzuatlarına göre çok hafif hava aracı sınıfına girer. 


Yamaç paraşı çok hafif hava araçları içerisinde en hafifidir. Kolay taşınabilir olması sayesinde, 
yolu olmayan tepelerden kalkış yapılabilir. Özel kalkış-iniş pisti gerektirmez. Doğal kaldırıcı kuwetleri 
kullanarak saatlerce havada kalabilir, bulutlara kadar yükselebilir ve kilometrelerce mesafeler kat 
edebilir. Dünyada en yaygın ve hızlı gelişen havacılık sporudur. 


Paraşütün sırt çantasına sığacak kadar küçülebilmesi ve ağırlığının az olması nedeniyle bazı 
dağcılar tarafından dağların zirvelerinden inmek için de kullanılır. Yamaç paraşütünü, belirli sağlık 
koşullarına uyan hemen herkes yapabilir. Birçok kulüp, derek, kurs vb. kuruluşlar bu sporun eğitimini 
vermektedir. Kaynakça; Wikipedia 
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KUM SÜRFÜ 


Kum Sörfü Mısır'da ortaya çıkmış, yayılmış ve dünyaya yayılmakta olan bir ekstrem spor dalıdır. Kum 
sörfü tıpkı deniz sörfü, board gibi dengenin temel alındığı bir spor dalıdır. Ülkemizde yaygın olmayan 
bu spor dalı güvenliğin son derece önemli olduğu gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde yapılmaması tavsiye edilir. Yani kolluk, dizlik, kask, eldiven takmadan yapmamanız gerekir. Kaynakça; Wikipedia 
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e) 


DALGA SÖRFÜ 


Sörfün, tarih öncesi çağlardan beri Güney Yarıküre denizlerinde özellikle Pasifik adalarında 
yapıldığı sanılmaktadır. Polinezyalı denizciler kıyıya dönebilmek için zorunlu olarak sörf yaparlardı. 
Sörfün bu ilk biçimi hem geniş bir tahtayla, hem de vücutla yapılırdı. 


Kaptan James Cook Tahiti ve Oahu'ya vardığında (1777-78) uzun bir tahta kano kullanarak 
eğlenceye dönük sörf yapanları gördüğünü belirtmekteydi. Avrupalı misyonerlerin ahlaka aykırı 
olduğu gerekçesiyle 1821'de yasakladıkları sörf, ancak Hawgiili ünlü yüzücü Duke Paoa Kahanamoku'nun Waikiki'de ilk sörf kulübünü kurduğu 1920'de resmi bir spor dalına dönüştü. Kahanamoku'nun 1968'de ölümünden önce bu spor dünya çapında yaygınlaşmış ve uluslararası sörf yarışmaları düzenlenmeye başlamıştır. Kaynakça: Wikipedia 
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Sağlıklı Yaşam Dostu Olan Besinler ve 


BESİNLERDEN 
GELEN GÜZELLİK 


Sağlıklı beslenme, aslında bizim çok önemsediğimiz, cilt güzelliğini de doğrudan etkiliyor. 
Yediğimiz besinler cildimizi gençleştiriyor. 


Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı 


Dyt. Zeynep METE 
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ağlıklı olmak, fazlalık kilolarımızdan kurtulmak 
veya daha güzel görünebilmek için almamız 
gereken birkaç kilo, cilt lekelerimiz, daha genç 
görünmek ve bunun için yapılan uygulamalar 
yeni yıl öncesi araştırılacaklar listemizde yer alır. Evet 
özellikle biz bayanlar bu durumu daha çok önemseriz. 
İnternette yazan pek çok yanlış bilgi bizi umutsuzluğa 
ve geri dönülmesi zor pek çok hataya sürükleyebilir. 


Bilimsel açıdan baktığımızda beslenmenin belli besin öğeleriyle cildimize yararını görebiliriz bunları 
inceleyerek en azından işin özüne inelim ve gerçekten 
beslenmenin cildimize nasıl bir etkisi olduğunu beraber bir kez daha görelim. 


Sağlıklı beslenme pek çok sağlık sorunundan bizi koruduğu gibi bunların önüne de geçer. Beslenme bunlarla 
ilintili olduğu gibi cilt güzelliği ile de ilintilidir. Yetersiz protein alımında; kuru, çatlak ve elastikiyetini kaybetmiş deri olu- 
Şur ve uzun süreli az yağ alımları egzamaya neden olur. Elzem yağ asitleri omega 3, omega 6,omega 9 doğrudan hücre 
yapısına ve dolayısıyla cilt yapısına girerler ve eksikliklerinde ciltleri kuru ve inflamasyona eğilimli olan kişilerde siyah 
ve beyaz noktalara rastlanır. Yağda çözünen A vitamini ve türevleri epitel dokunun oluşumunda ve farklılaşmasında ve 
cilt sağlığının devamında önemlidir ve yetersizliğinde deri lezyonlarının oluşumuna ve epitel hücrelerin keratin oluşu- 


muna, kuruluğa, çatlaklığa dolayısıyla kanamalara ve saç kayıplarına neden olur. Retinoik 
asit dermiste bulunan kollajenin yıkılmasından 
sorumlu olan matriks metallo proteinlerine 
ultraviole ışınlarının ulaşımını bloke eder. 


Düzensiz yağ toplanması, lenfatik ve 
bağ dokusu bozuklukları sonucu portakal kabuğu gibi ufak çukur görünümünde selülit denilen 
yapı bozuklukları ortaya çıkar ve retinol bu yapının düzelmesine yardımcı olur. 


E vitamini antioksidan özelliğinden 
dolayı hücre membran yapısındaki lipit ve lipoproteinleri dolayısıyla bütün epitel dokuyu 
korur. E vitaminin en etkili türevi a-tokoferoldür 
ve ciltte oluşan ve ileri yaşlarda daha sıklıkla . 
görülen lipit oksidasyonu sonucu oluşan lipofusion adı verilen lekelere karşı 
koruyucudur. 


| p” *; 
K Cvitamininin başlıca işlevlerinden biri ise hidroksiprolinin üretilmesidir. Bu aminoasit bağ dokusunun 
yapısında yer alır-Kılcal damar Çeperlerinin dayanıklılığını artırmasından dolayı kanamaları, çarpma ve vurmalardan 
ileri gelen yara ve bereleri önler ve tilt yüzeyinin düzgünlüğünü sağlar. Deride melanin pigmantasyonunun ön maddeleri olan tirozin ve fenilalanin amineasitlerinin metabolizmasında yer alır ve cilt renginin normal ve doğal olmasını sağlar. 


Bir çok B vitamini epitel dokuda etkindir. B1 tiamin yetersizliği beri beri denilen hastalığa neden olmak- 
ta ve cilt kuru ve cansız görünüm almaktadır. Riboflavinin özellikle nisainle birlikte alınması bir çok cilt hastalığını elimi- 
ne etmeye yarar sağlar. 


Niasinin yetersizliği ise pellagra ya yol açmakta hem deri hem de gastrointestinal bölge etkilenmektedir. Özellikle vücudun güneş gören kısımlarındaki deri renk değiştirir. B grubu vitamini olan biotin cilt, tırnak ve saç hücrelerinin oluşumunda yer alır. Yetersizliğinde dermatit oluşur. 

Folik asit hücre genetiğini ve çoğalmasını sağlayan deoksiribonükleik asit bazlarından timin sentezinde yer alır. 
Bundan dolayı cilt yaralanmalarından sonraki tedavilerde gereksinimi artar cildin sağlıklı yenilenmesi ve dönüşümünün sağlanması için elzemdir. 
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Buralarda ki işlemini B 12 vitamini ile beraber 
yapar. Bakır, çinko ve c vitamini ile birlikte cildi alttan 
destekleyen liflerin ve elastin gelişimine yardımcı olur. 

Bakır cildi sıkılaştırmada ve esnekliğin sağlanmasında 
kullanılmaktadır. Çinko yıllardan beri cilt yaralarının 
iyileşmesinde kullanılır ve yetersizliğinde egzema, saç ! 
dökülmesi, tırnak problemleri ortaya çıkar. Selenyum 
hücreleri oksidatif strese karşı korur. İşlevini genellikle 

© Evitamini ile birlikte yapar ve cilt kanserini önlemekte 
anahtar rol oynar. Güçlü bir antioksidan olan a-lipoik 
asit C ve E vitaminleri kadar etkilidir. —— 


Serbest radikaller tarafından hasar görmüş cilt hücre- 


lerinin nötralize olmasına yardımcı olur. a-Lipoik asit 


çevre kirliliğinden ve sigara kullanımından ileri gelen ler ve seçimler, öğünlerimize getireceğimiz düzen, günlük 
cilt sorunlarına karşı da etkilidir. Dimetil aminoetanol içtiğimiz su miktarı cildimizin daha sağlıklı ve daha dinç göserbest radikallere karşı etkili olan bir antioksidandır. rünmesini sağlayarak buna ek olarak yapacağımız porsiyon 
Ciltteki serbest radikal, sigara ile güneş ışınlarının za- kontrolü de sağlıklı bir biçimde kilo vermemize yardımcı olararlı etkilerine karşı koruyucudur ve ayrıca güneş ve cak ve hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yenilenmemizi ve 
yaş lekesi olarak bilinen lipofusion oluşumunu önler. gençleşmemizi sağlayacaktır. Yine belirtmemiz gerekir ki siz 
Koenzim G K ve E vitaminlerine benzer. Cildi, serbest bu adımları atarken yanınızda size destek olacak ve sizi doğ- 


radikallere karşı savunucu olan E vitamini için koruyucu o ru yönlendirecek olan işin uzmanlarıyla hedefinize sağlam 
rol oynar. hiyaluronik asit bağ dokusunun yapısında yer (o adımlarla yürümeli ve kendinize olan inancınızı kaybetmealarak hücreleri bir arada tutar, suyu bağlayarak cildin o melisiniz. 


yumuşak ve genç kalmasına yardımcı olur. 
Tüm bu bilimsel bilgiler ışığında beslenmemizde 


Beslenmeden gelen tüm bu mucizevi koruyucu, (yapmamız gereken değişiklikleri maddeler halinde sıralayaiyileştirici kimyasal maddeler cildimizi zararlı ışınlardan, | lim ve siz bunları uyguladığınızda hayatımızda nelerin değioluşabilecek lekelerden, cilt hastalıklarından koruyarak (o şebileceğini beraber görelim. 
daha genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşmamıza da 


«Sıvı tüketimine dikkat etmeliyiz, günde yaklaşık 2,5 — 3 litreye yakın su içmeliyiz. 
— “Hayvansal yağların yerine bitkisel yağları diyetimizde arttırmalı, zeytinyağının doğal olanını sofralarımızda bulundurmalıyız. 
4 eKuruyemiş tüketimine dikkat etmeli günde belli miktarlarda diyetimizde bulundurmalıyız. 
*Et, tavuk, hindi gibi hayvansal gıdaların yağsız alınmasına dikkat etmeli içlerinde zaten görünmeyen yağların bulunduğunu 
," unutmamalı ve düzenli olarak tüketmeliyiz. 
sÖrnek protein olan yumurtayı kahvaltılarımıza koymalı, en azından gün aşırı tüketmeliyiz. 
» ©, *Şekeriçeriği yüksek reçeller yerine daha çok besleyici değeri olan pekmez ve balı tercih etmeli ve ölçülü tüketmeliyiz. 
ği *Kurubaklagil tüketimine özen göstermeli haftada 1 -2 kez mutlaka tüketmeliyiz. 
« — *Balik tüketimine dikkat etmeli, hazırlanma ve pişirilme esnasında bizim için zararlı olacak kızartma yönteminden uzak durmalıyız. 
«Süt ve süt ürünlerinin günlük tüketimine özen göstermeli ve kilo kontrolünü sağlamak istiyorsak yağsız olanlarını tercih 
etmeliyiz. 
“Beyaz un ve beyaz undan yapılmış besinler yerine tahıllı unları tercih etmeli ve tüketmeliyiz. 
«Tuz tüketimini azaltmalı, yemeklerimize ekstra tuz eklememeliyiz. Ve ayrıca salamuralı besinleri diyetimizde azaltmalıyız. 
«Şekerli, çikolatalı gıdaları azaltmalı ve şeker ihtiyacımızı doğal gıdalardan sağlamalıyız. Kuru meyveler şekerli yiyecekler 
tüketmek istediğimizde bizi tatmin edecek ideal besinlerdir bunu unutmamalıyız. 
«Asitli ve hazır içecekleri hayatımızdan çıkarmalı daha çok su, bitki çayları, ayran, süt, taze meyve suları, mineralli su gibi 
içecekleri tercih etmeliyiz. 
leri mevsiminde taze olarak tüketmeliyiz. Taze sıkılmış meyve sularını uzun süre bekletmemeli mümkünse sıkıldığı 
iketmeli ve böylelikle vitamin kayıplarının çoğalmasını engellemeliyiz. 
*Mevsimine uygun sebzeleri tüketmeli ve sofralarımızda taze hazırlanmış salatalarımızı mutlaka bulundurmalıyız. 


Yapacağınız sağlıklı değişimlerle cildinizin nasıl yenileneceğini öğrendiğinize göre artık değişim zamanı diyebiliriz. Yepyeni 
adımlar atmak için önce mutfağınızdan başlayın ve doğru besinleri ölçülü miktarda tercih edin. Size uygun en doğru porsiyonları diyetisyeninizden öğrenin ve bunun yanında unutmayın ki bu saydıklarımız her hangi bir hastalık durumunda kısıtlanabilir veya diyetten çıkartılabilir. Eğer var olan bir sağlık sorununuz varsa yine diyetisyeninizden yardım alarak profesyonelce ilerleyin ve hedeflerinize daha sağlam adımlarla ulaşın. 
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MİGREN: 


Migren Nedir? Migren Belirtileri ve Tedavisi 


Migren, sadece baş ağrısı değildir. Otonom sinir sisteminden kaynaklanan bio-elektriksel bir hastalıktır. Atak sırasında, 
otonom sinir sisteminin temel işlevleri olan damar-sindirim-dolaşım geçici aksar. Sıradan bir baş ağrısı olmayıp tedavisi 
mümkün nörolojik bir hastalık olan migren, doktora en fazla başvurulan rahatsızlıklardan biridir. Migren hormonlarının 
aktif olduğu genç yaşlardaki kadınlarda görülme sıklığı erkeklerin üç katına ulaşmaktadır. Kadınların yaklaşık 96 20'sinin, 
erkeklerin ise 96 8'inin migrenli olduğu bilinmektedir. Migren baş ağrısı, zonklayıcı ya da keskin olarak özellikle şakak 


bölgesinde sabit olur. 
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Migren Nedir? 


Eğer baş ağrınız ataklar halinde ortaya çıkıyorsa bu ağrıya migren ağrısı diyebiliriz. 
Migren atakları kiminde yılda 1-2 defa, kiminde ise ay içerisinde defalarca görülebiliyor. Migren ağrılarının çoğunun çok şiddetli 
seyrettiğini söyleyebiliriz. Migren ağrılarını 
şiddetli baş ağrısı olmasının dışında diğer 
ağrılarından ayırt eden en önemli özellikle 
ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve 
ışığa duyarlılıktır. 


Migren ağrısı olanlar baş ağrına eşlik eden 
bu rahatsızlıklar nedeniyle günlük işlerini 
tamamlamakta zorlanırlar. Yine de tam bir 
migren tanısı koymak için uzun bir süreç ve 
uzman doktor kontrolü çok önemlidir. 


Migren Belirtileri? 


Migrenin en büyük belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Migren baş ağrısı o kadar şiddetlidir ki; bir fonksiyonun yapılmasını etkileyebilir veya kişiyi yetersiz hale getirerek yatak istirahatini zorunlu kılar. Migren belirtilerinden biri de tek taraflı baş 
ağrısıdır. Zaman zaman taraf değiştirebilen bu tek taraflı baş ağrılarında genel de bir yarıma diğer yarımdan daha fazla 
eğilimi vardır. Migrende baş ağrısı sıklıkla şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında yerleşir. Alın, başın arka tarafı 
ve kulağın hemen arkası migren baş ağrısının en çok görüldüğü yerlerdir. 


Baş ağrısının yanı sıra migren belirtileri olarak aşırı duyarlılık-tepkisellik, depresif duygu durumu, aşırı ve gereksiz neşelenme, durgunluk/donukluk, konsantrasyon ve dikkatte azalma, düşüncede yavaşlama, kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma, artmış ışık-ses-koku duyarlılığı, esneme, uyuma isteği, açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık, aşırı su içme, karında şişlik hissi, kabızlık veya ishal hali de sıklıkla gözlenir. Migren ağrınız sırasında ışığa ve sese 
karşı artmış duyarlılık o kadar şiddetli olabilir ki; bunlara maruz kalma ağrının şiddetini artırabilir. En bilinen bir başka 
migren belirtisi ise kokuya karşı artan duyarlılıktır. Bu nedenle parfüm gibi hoş kokulardan dolayı bulantının artması ve 
kusma görülebilir. 


7 Migren Tedavisi? 


Migren tedavisinde ilk süreç, migren hastası- 
nın şikayetleri doktor tarafından değerlendirildikten sonra klinik olarak tanı konulmasıdır. 
Beyne ait bazı hastalıklardan şüphelenildiği 
zaman bunları dışlamak üzere incelemeler 
yapılır. Tekrarlayıcı baş ağrısı olan hastalara hiç olmazsa bir kez beyin görüntülemesi 
(beyin tomografisi) yapılarak migreni taklit 
edebilecek hastalıklar araştırılmalıdır. Uygun 
tedavi ile hastalar migren ataklarından kurtulabilirler. Migren tedavisinde migren tanısı 
konduktan sonra ağrılar seyrek ise; ağrı ataklarını geçirmeye yönelik kriz tedavisi planlanır. Haftada 1-2 kez veya daha fazla atak olduğunda koruyucu tedavi yapılmalıdır. Migren 
tedavisinde bazen sadece migreni tetikleyen 
faktörlerin (açlık, uykusuzluk, hormon kullanımı gibi) ortadan kaldırılmasıyla ağrı atakları 
kaybolabilir veya sıklığı, şiddeti azaltılabilir. 
Aynı şekilde uzman kontrolünde kullanılan 
ilaçlar da migren tedavisinde çok önemlidir. 
Günde sadece bir kez doktor kontrolünde 
alınan ilaçlarla yıllar boyu ağrısız bir yaşam 
sağlanabilmektedir. 
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gn, çayın ana vatanıdır. Çay tarımının Çin'de kesin olarak ne zaman başladığı bilinmemektedir. 
Fakat resmi vesikalara göre Gin Hanedanı zamanında, 221 yılında çay vergisi alınmaktaydı. 
Çay o zamanlar her şeyden ewvel tıpta 
kullanılmaktaydı. 


Çay, Tang Hanedanı (618-907) devrinde sarayda keyif verici tesiri için içilmekteydi ve asiller tarafından da tüketilmekteydi. Yine bu yıllarda Budist tapınaklarındaki keşişler 
saatlerce süren meditasyonları sırasında uyanık kalabilmek için çay içiyorlardı. Tapınaklarda çay içme adeti, Tai 
Shan Dağındaki Lingyang Tapınağı'nda ortaya çıkmış ve 
buradan diğer tapınaklara yayılmıştı. Bir müddet sonra 
Budist keşişler çay ekmeye başladılar. Tang Hanedanı zamanında dünyaca tanınan Chajing isimli kitabın müellifi 
Lu Yu dünyaya gözlerini açtı. Lu Yu, akıp giden zaman 
içerisinde “Çayın Tanrısı” lakabını aldı. Yine bu devirde 
Kore'ye ve Japonya'ya çay ihracatı başladı. 
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wy Çin kültürünün 
en önemli bi,r parçasısıdr. Japon çay 
kültürünün kökenide çine dayanır. 
Fakgi zamanala bu iki kültür 
birbirinden ayrılmıştır. Japon çay seramonisi olarak 
adlandırlan kültür çinde çay 
kültürünün bir parçası olarak 
yapılır. Çayın tarihteki ilk kullanımı hem keyif hemde tıbbi 
nedenlerden dolayı olmuştur. 
İnsanların zihnini açık tutmak 
için ve binbir derde deva olmasından yaralanılarak , çay 
uğradığı her ülkede kısa süre 
içerisinde kendi kültürünü 
oluşturmayı başarmıştır. 
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Japon Çay Kültürü 


Japon çay seremonisi kökeni 15. yüzyıla kadar giden 
geleneksel bir Japon törenidir. Törenin esası, ev sahibinin 
konuklarına çay hazırlaması gibi gündelik bir ihtiyaca dayanır. Çay Japonya'ya ilk olarak 7-8. yüzyıllarda gelmiş olup 
çay ikramı zaman içinde törensel bir nitelik kazanmıştır. 


Ev sahibi ve konuklar bu törenin ayrıntılı kurallarına 
büyük bir ciddiyetle uyarlar. Bu kurallar töreni olabildiğince 
sadeleştirir. Çay töreni başlı başına kurallar bütününden 
ibaret değildir. Bunun için bahçe düzenlemesinden çay 
odasının döşenmesine kadar birçok ön hazırlığın özenle önceden yapılmış olması gerekir. Çay törenine hazırlanmak, 
mimariden seramiğe, bahçecilikten tarihe, dinden güzel 
yazma sanatına kadar birçok alanda asgari bilgileri öğrenmek anlamına gelmektedir. 


Bu hazırlıklar çay töreninin mükemiği l 


şarttır. Bahçenin güzellikleri arasından ça K | 


konuklar, gördükleri güzellikler ve yaşadıkla” 
törenine hazırlanmaktadırlar. Çay törenindy viii, 
Zen Budizmi'nin etkisi görülür. / xe 
Zi 
b 


Törenin amacı çay yapıp içmekte: 
karışmak, onun içinde kaybolmak, bu yollu & 
maktır ve doğallığın yanı sıra sükunet, $i — 
zarafetle örülü bir arınma sürecidir. Hare 
yavaştır, bu nedenle çay yapımı için gereki 
olabildiğince tasarruflu olup, yapılması g; 
çok incelikle hesaplayıp, bunu zarafetle, 
gerekmektedir. Sonuçta ortaya çıkan 
güzellik izleyenlerin ruhunda ve zihin 
kacaktır. 


Çin Çay Kültürü 


Bir Çin deyişi: “bütün hayatın boyunca 
çayla ilgili çalışsan gene de bütün çayların 
adını öğrenemezsin” der. Buradan da anlaşılacağı üzere Çin'de çayın birçok türünü 
bulmanız mümkün. Çin'de çay kültürü 
oldukça eskiye dayanmaktadır. Efsaneye 
göre İmparator Shennong yemeğin yanında sıcak su içer. Bir gün hizmetçisi yemeğini. 
getirirken çalılıktan sıcak suyun üzerine 

bir yaprak dökülür ve suyun rengi değişir. 
Suyun bu şekilde çok lezzetli olduğunun 
farkına varılmasıyla Çin'de çay sıklıkla tüketilmeye başlanır. Çin'de çay yaşamın yedi 
olmazsa olması arasında gösterilir. 


Demleme Çay 

İkinci çay ekolünün doğuşu olmuştur. Yeni 
bir çay akımı başlamıştır. Çay yaprakları 
küçük bir taş değirmende toz haline getirildikten sonra bambudan yapılmış ağaçlarında yapılmış bardak tarzı şeylerde servis 
edildirdi. 


Çırpma Çay 

İkinci çay ekolünün doğuşu olmuştur. Yeni bir 
çay akımı başlamıştır. Çay yaprakları küçük bir 
taş değirmende toz haline getirildikten sonra 
bambudan yapılmış ağaçlarında yapılmış bardak tarzı şeylerde servis edildirdi. 


Kaynama Çay 
Çin'de çayın keşfedildiği ilk dönemlerde çay 
yaprakları buhardan geçirilerek havanda 
ezilir, bir kaba konularak pirinç zencefil tuz 
portakal kabuğu baharat süt ve soğanla 
kayanatılıp içilirimiş. Günümüzde bu adetlerin yerine daha sadeleştirerek aramalı ve 
armasız katskısz veya katıkılı olarak servis 
edilkemeye başlanmıştır. Her ülkede kendine has özgü kültürüyle buluşmuştur. 
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Türk Çay Kültürü 


Ülkemizde kahvaltıların vazgeçingje 
içeceği çay, aslında günümüzün 
parçasında yer etmiş durumda. 


Çay her ne kadar farklı kültürlerden.iğ 
gelmiş olsada ülkemizdeki yeri've 
kültürü bambaşkadır. Ne 


Çalışırken, akşam yemekten Sa 
misafir geldiğinde, işe ara verile 
molalarda yani kısaca hörd 
çayı tüketebiliyoruz. Ülkemi — 
radeniz yöresinde çok fazla üretileme 

çay, kalitesiyle de dünyö'pğzafıni > 
kendine yer bulmayı başarıya. Çi — 


e m mi 


İngiltere Çay Kültürü 


1600'lü yıllarda kraliçenin yurt dışından getirttiği çaylarla yaptığı seremoniler sayesinde ülkede başlayan akım zamanla alt tabaka 
insanlara da yayılmıştır. Ülkede çok özel bir 
yeri olan çay genellikle öğleden sonra 5 sularında yanında güzel ikramlarla sunulmaya 
başlanmıştır. Böylece bütün dünyaya yayılan 
“5 çayı” geleneğinin de temelleri atılmış 
oldu. Günümüzde özel davetlerde bu geleneğin izlerine hala rastlamak mümkün. 


Hindistan Çay Kültürü 


Dünya'daki çayın 9670'ini üreten Hindistan, çay tüketiminde de Dünya'nın 
en ön sıralarında yer alıyor. Hayatın 
her anında günün her saatinde Hindistan'da çay içen birilerine rastlamak mümkün. Ülkede yetişen çaylar 
Dünya'nın en kaliteli çayları arasında 
gösteriliyor. Ülkede çay siz aksini belirtmediğiniz sürece sütlü bir şekilde 
sunuluyor. Sütsüz bir şekilde hazırlanan çayın ülkemizdeki siyah çaya 
benzediğini söyleyebiliriz. Bölgede 
çay ikram edilirken içine “masala” adı 
verilen bir tür çeşni de karıştırılabiliyor. 
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-Reklam -Matbaa 

-Tabela -Promosyon Ürünler 
-Katalog -Takvim 

-Magnet -Ajanda 

-Rozet -Çanta 
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“KÜPEM VAR, 


AŞILARIM TAM!” 


Kısırlaştır; 
aşılat, 
yaşat! 


5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Gereği “Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanıdır”. 
Hayvanlara zarar vermek, beslenmelerini engellemek CEZAYA TABİDİR. 


HayiKonfed 
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5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Gereği 
“Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanıdır”. 


Ha Konfed 


lar Yağar Hakları 
riya 
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